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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald 

door de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen 

HV/Ouders Oostende; VJOC De Kim; Vermeylen fonds 

Oostende; Willems fonds Oostende; UPV Kern Jan 

Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge, Vrienden 

van het Gemeenschaps onderwijs Oostende en het 

Comité Feest Vrij zinnige Jeugd Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant worden 

op genomen drukken niet nood zakelijk het stand punt 

uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De redactie 

eigent zich het recht toe de publicatie van in-

gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht door 

het VLC Oostende vzw of door de Grijze Geuzen 

Oostende is verplicht over een lid kaart met lid-

nummer te beschikken en die ook op zak te hebben! 

Een lidkaart bekomt u door simpel weg het luttele 

bedragvan € 5 over te schrijven op rekening nummer 

BE63 0010 7861 1708 (BIC  GEBABEBB) van het 

Vrijzinnig Laïciserend Centrum, Kazernelaan 1, 8400 

Oostende. Vermeld duidelijk uw naam en adres en 

als mededeling uw oud lid nummer, uw geboorte-

datum, uw telefoon nummer en geef ook aan of u al 

dan niet een Fakkel krant wenst te ontvangen. 

Controle van de lidkaarten op zondagmorgen of op 

activiteiten is steeds mogelijk

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen over gemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw 

“De Geuzetorre”

Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: info@vlcdegeuzetorre.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8.30 tot 12.30 uur 

en van 13.30 tot 16.30 uur.

Behalve op maandag (secretariaat gesloten)

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. 

Overeen komstig de wet tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 

kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven 

van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel 

corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet 

p/a Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

info@vlcdegeuzetorre.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2023

• november-december 2023:  

vóór vrijdag 29 september 2023

• Januari-februari 2024:  

vóór vrijdag 1 december 2023

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon
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inhoud
“De Geuzetorre” is elke zondagmorgen open van 11 uur tot 13.30 uur 
voor het VLC Aperitief.

U kunt er samen met vrienden, kennissen en sympathisanten 
van gedachten wisselen terwijl u rustig geniet van een aperitiefje. 
Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” ook over een aangepaste 
speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 5.
Voor dat lidgeld ontvangt U het hele jaar door tweemaandelijks onze 
Fakkelkrant, boordevol vrijzinnige informatie.
Bovendien verleent uw lidkaart U toegang tot het VLC Aperitief, elke 
zondagmorgen van 11 uur tot 13.30 uur. 

U ontvangt deze Fakkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet 
gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal daartoe 
opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het 
zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden. 
Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag 
met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum. 

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met 
vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem 
dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars 
die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het 
secretariaat tijdens de kantooruren (8.30-12.30 en 13.30-16.30  
op maandag gesloten). Ook voor alle inlichtingen omtrent morele 
dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, enz. kunt u steeds terecht op het 
VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 
of mail  info@vlcdegeuzetorre.be.

  2 Colofon  

 4  Hoog van de toren geblazen

 5 Tentoonstelling 

 6 Opinie

 7 Thema aperitief spanje

 8 Terugblikkend op

  9 - 12 Grijze Geuzen

 13 HV Ouders

 14 Willemsfonds

 15 Vermeylenfonds

 16 NC Zedenleer

 17-18 demens.nu

 19 nacht van de vrije denker

WEETJES
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HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

MOREEL CONSULENT IN HET HENRI 
SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE

Contacteer Conny Verkest, Moreel consulent 
Henri Serruys ziekenhuis, op het nummer 059 
55 52 62 of via conny.verkest@azsintjan.be

MOREEL CONSULENT IN 

“DE GEUZETORRE” OOSTENDE

Wenst u hulp bij het invullen van uw nega-
tieve wilsverklaring of wenst u meer infor-
matie over alle mogelijke aspecten van een 
waardig levenseinde, neem dan contact op 
met huisvandeMens Brugge op het nummer 
050/33.59.75 of via brugge@demens.nu

ZONDAG 17 SEPTEMBER: 

THEMA-APERITIEF SPANJE

Het thema-aperitief van het VLC Oostende 
vzw staat deze keer in het teken van de 
zomer en dus trekken we naar … Spanje! 

We schotelen u aan democratische prijzen 
een variatie aan tapas voor die de Zuiderse 
drankjes perfect begeleiden. Er staan ook 
typisch Spaanse aperitieven op de kaart 
zoals sangria, Aqua de Valencia en een 
cocktail op basis van Licor 43, zolang de 
voorraad strekt. 

Dit alles wordt “geserveerd” met Spaanse 
muziek van ondermeer Julio & Enrique 
Iglesias, Rosalía, Gypsy Kings, Los Lobos, 
Luis Fonsi en vele anderen!

Voor de kinderen wordt een klein 
geschenkje voorzien.

De opbrengst gaat naar De Vrienden van 
het GO! Scholengroep-aan-Zee vzw

Start om 10u30, einde voorzien om 14u30

DONDERDAG 19 OKTOBER: 

“DE FUSIE VAN DE OOSTENDSE ZIE-
KENHUIZEN” DOOR BURGEMEESTER 
BART TOMMELEIN. 

Op donderdag 19 oktober organiseert het 
VLC Oostende vzw een infoavond omtrent 
de veelbesproken fusie van de twee 
Oostendse ziekenhuizen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Ontvangst publiek vanaf 19uur

• Start om 19u30

• Welkomstwoord door Edgard Brunet, 
voorzitter VLC Oostende

• Inleiding door Stefaan Kerger, 
journalist Focus WTV

• Lezing “De fusie van de Oostendse 
Ziekenhuizen” door Bart Tommelein, 
burgemeester

• Vragen vanuit het publiek met 
moderator Stefaan Kerger, journalist 
Focus WTV 

• Einde voorzien omstreeks 21u30 à 22u

• Nadien kan er nagekaart worden aan 
de bar van het VLC

Gratis inkom!

Start van de lezing stipt om 19uur30!

DINSDAG 5 DECEMBER: 

“HET LEVEN IN DE GEVANGENIS - IS ER 
OOK SCHOONHEID ACHTER DE TRALIES?”

Nancy De Maesschalck (gekend van het 
programma 'Mijn god') is al 20 jaar vrijwillig 
moreel consulente in de gevangenis. Ze 
biedt een unieke inkijk in het dagelijks leven 
van de vrouwengevangenis van  Brugge.
De gevangenis is voor de moreel consulent 
een ontmoetingsplaats waar je wekelijks 
in gesprek gaat met mensen met de 
meest uiteenlopende achtergronden, 
uit verschillende culturen en in wel zeer 
bijzondere omstandigheden. Mensen zijn 
van hun vrijheid beroofd en zitten daar met 
een mix aan gevoelens en verwachtingen, 

waar ze al dan niet willen over praten. 
Voor de gedetineerden heeft de morele 
begeleiding binnen de strafinrichting 
een bijzonder belang in de hachelijke 
levenssituatie waarin ze zich bevinden.
Een middag die zich buigt over veel 
vragen. Welke vooroordelen leven er rond 
de gevangenissen? Wat zijn de humane 
pijnpunten? Wat met de mensenrechten 
in de gevangenis? Biedt de gevangenis de 
nodige veiligheid aan de maatschappij?

DINSDAG 5 DECEMBER 2023 VAN 14 U.  
TOT 15.30 U. AVANSA I.S.M. STAD 
OOSTENDE & VLC DE GEUZETORRE

VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 
Oostende

Nancy De Maesschalck

€ 5.00 - Standaardprijs, € 1.00 - UiTPAS 
kansentarief

DONDERDAG 7 DECEMBER: 
“ALS VROUW IN HET LICHAAM VAN EEN 
MAN LEVEN - IN GESPREK MET EDIE”
Edie probeerde 45 jaar lang de rol van 
jongen, man en papa te spelen, maar 
voelde zich gevangen in haar eigen 
lichaam. Nu heeft ze al 7 jaar haar geluk 
gevonden als vrouw, met de juiste partner 
naast haar. Ze vertelt openhartig over haar 
strijd en haar zegeningen van vandaag. Een 
vrouw met een missie!

DONDERDAG 7 DECEMBER 2023 
VAN 19 U. TOT 20.30 U .
AVANSA I.S.M. VLC DE GEUZETORRE
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 
8400 Oostende
Edie Merckx
€ 5.00 - Standaardprijs, € 1.00 - 
UiTPAS kansentarief
Vooraf inschrijven tot en met 30/11/2023 
op www.avansa-ow.be of 059/50.39.52
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TENTOONSTELLING NICOLE KNOCKAERT
September – oktober 2023

Vernissage op zondag 10 september om 11 uur

Nicole Knockaert, geboren 1956 te Oostende.

Nicole begon op 17- jarige leeftijd te tekenen en te schilderen en trok van 1989 tot 1998 naar de academie van Oostende 
getrokken, gedreven door haar passie voor kunst. Dat was niet altijd gemakkelijk te combineren met werk en gezin! 

Ze heeft al heel wat individuele tentoonstellingen opgezet op verschillende locaties en ook al twee keer mee tentoongesteld 
met de nacht van museum bij Passion4 Wood. 

Nicole geeft tekenles aan beginners en gevorderden in Bredene. 

Haar favoriete schilderonderwerp is een wandelend koppel in olieverf met paletmes.

TENTOONSTELLING

De Fakkelkrant nr 5 - 2023 5



Boekverbranding

Eind juni 
heeft een Iraakse vluchteling enkele 
bladzijden van de Koran in brand gestoken, 
vlak bij de grootste moskee van Stockholm. 
Hij zou ook op het heilige boek getrapt hebben 
en reepjes spek tussen de bladzijden hebben 
gestoken. Grote verontwaardiging, razernij, 
in de islamlanden, met de Turkse president 
Erdogan op kop. Hij heeft een argument bij 
om de toetreding van Zweden tot de NAVO 
te blokkeren. Zweden heeft immers de 
betoging waarbij de boekverbranding plaats 
vond goedgekeurd. 

Boekverbranding heeft vooral sedert 
de Middeleeuwen herhaaldelijk plaats 
gevonden. Het gebeurt bijna altijd in het 
publiek en gaat dikwijls met een ritueel 
plaats. Zeker wanneer het boeken betreft 
met een symbolische waarde voor een 
bepaalde bevolkingsgroep. Het is dus een 
aanval op de waarden en geloofspunten 
van die groep. Met het boek worden ideeën 
vernietigd. Of het is toch de bedoeling. 

In 1242 werden er op bevel van Louis 
IX (Lodewijk de Heilige) in Parijs 

veel exemplaren van de Talmoed 
verbrand. Dit was dus tegen 

de Joodse gemeenschap 
gericht. In 1553 deed Rome 

dit nog eens over, nadat 
de paus de Talmoed 

een godslasterlijk 
boek had genoemd. 
Maar er waren 
v o o r g a n g e r s . 
Klassieke boekrollen 
uit de bibliotheek van 
Alexandrië werden 
in 392 verbrand 
door christelijke 
monniken. En het 
gaat niet alleen om 
“heilige” boeken. 
Granada wordt 
in 1492 veroverd 
door kardinaal 
Cisneros, die prompt 
wetenschappelijke 
geschriften van 

de Moren laat 
verbranden. Boeken van 

Luther werden verbrand 
op bevel van de paus. Geschriften van 
Precolumbiaanse cultuur werden in Mexico 
vernietigd door Spaanse missionarissen. In 
1806 wordt de ganse bibliotheek van Caïro 

in de as gelegd door nakomelingen van 
Suleiman de Grote. 

En het gaat vandaag dus door. Het staat nog 
fris in het gezamenlijke geheugen dat aan 
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
in Duitsland alle boeken die niet aan de 
eisen van de “Cultuurkamer” van de Nazi’s 
voldeden, moesten verdwijnen. Thomas 
Mann, Erich Maria Remarque, Franz Kafka, 
Karl Marx, H.G.Wells, ze moesten er aan 
geloven. Maar ook in de Verenigde Staten 
werden boeken van Wilhelm Reich, de 
psychoanalyticus van Joodse afkomst, 
verbrand op gerechtelijk bevel (!), dit in 1956. 
Het symbolisch vernietigen van ideeën heeft 
dus niet steeds te maken met godsdienst. 
Zo werd ook Don Quichot van Cervantes uit 
de bibliotheken gehaald na de staatsgreep 
van Pinochet in Chili. En christenen in de 
VS hebben recent boeken van J.K.Rowling 
publiekelijk verbrand, want “satanisch”. 
Het verband met godsdienstfanatisme 
was natuurlijk duidelijk bij de wereldwijde 
verbranding van De Duivelsverzen van 
Salman Rushdie.

Sinds de “Beeldenstorm” van de zestiende 
eeuw zijn op diverse plaatsen en in diverse 
landen kerken, moskeeën en andere 
tempels vernield door andersdenkenden. 
Uiteraard steeds in naam van de enige 
waarheid. Waar geen twijfel is, is de 
wijsheid ver af. Het vernietigen van 

OPINIE

De Fakkelkrant nr 5 - 20236



symbolen van andersdenkenden 
is niet verenigbaar met het vrije 
denken, dat ons zo nauw aan 
het hart ligt. Maar het is soms 
een begrijpelijke reactie op 
onrecht. De Iraakse vluchteling 
in Zweden heeft ongetwijfeld 
heel wat meegemaakt onder 
een door godsdienst gedreven 
regime. Wat met zijn familie, 
wat hebben die geleden? Wij 
hebben het raden. 

Migratie schept problemen 
die niet onder de mat mogen 
geveegd worden. Onlangs 
leidde het nog tot de val van 
de regering Rutte in Nederland. 
Zeggen dat de vreemdeling in 
grote getale het recht heeft om 
zo maar ergens elders te gaan 

leven is naïef: het verstoort de 

sociale vrede. Hoe een maatschappij waakt 
over vrede onder zijn burgers, zonder de 
grenzen af te sluiten, is een hele opgave. 
Sociologen bestuderen hoofdzakelijk migratie 
als gevolg van oorlog, armoede en nu ook 
klimaatverandering. Maar het verstoren 
van de culturele balans door migratie komt 
veel te weinig aan bod. Het gaat nochtans 
over het overleven van de waarden vrijheid, 
gelijkheid en broederschap. Voor vrijzinnigen 
is dit van levensbelang. 

Luc Bentein, 09.07.23

OPINIE

… de vernissage van de tentoonstelling “Rust is beautiful”  
van Fred Maës door het Vermeylenfonds  
op zondag 2 juli

TERUGBLIKKEND OP …
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TERUGBLIKKEND OP …

… de “Dag van de Vrijzinnige Toerist” op zondag 23 juli
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SEPTEMBER IS DE START VAN EEN NIEUW WERKJAAR EN DAN BEGINNEN WE MET … BINGO.
September betekent de start van ons nieuw werkjaar 2023 – 2024 en hopelijk wordt het opnieuw een jaar boordevol leuke activiteiten. Na 
de reeds aangekondigde daguitstap naar Zeeland met het Watersnoodmuseum en een boottocht op het Veerse meer,  volharden we met 
de  traditionele  BINGO- namiddag . Deze gaat door op maandag 4 september eerstkomend met start om 14u30. Zoals gewoonlijk worden 
de deelnemingsformulieren verkocht aan € 1 (met een maximum van 2 blaadjes per persoon). Onze Bingo- meester  zal met de nodige 
waakzaamheid opnieuw alles in de goede banen leiden.  Wie het eerst de bovenste rij vol krijgt wint € 5. De gelukkige die het volledige blad 
als eerste mag aankruisen, die loopt met de rest van de pot naar huis.  En dan is er koffie ….

Na de pauze krijgen we nog een 2de ronde en laten we de trommel opnieuw volop draaien op zoek naar een nieuwe gelukkige winnaar.  
De gelukszoekers zijn dus zeker op post !

LICHAAMSBEWEGING
Na een typische Belgische zomer star-
ten we terug op maandag 4 september 
met aan onze conditie te werken.  De 
gewichtjes zijn bijgevuld, de therabanden 
zijn gewassen en ingetalkt en de matjes 
zijn weer up to date.

Wil je terug deelnemen graag een mailtje 
vooraf: moniquevanhoutte@msn.com

Tot maandag 04/09/2023 om 10 uur!

LAAT DE BALLEN ROLLEN … 
ER IS WEER KOERSBAL.
Na de petanque – namiddagen tijdens 
de zomer kunnen we in september weer 
starten met onze koersbal activiteit. Zo-
als gewoonlijk plannen we deze gezellige 
activiteit doorgaans om de 14 dagen. 
Nicole wacht jullie met ongeduld reeds 
op : het tapijt ligt klaar, de bollen zijn op-
geblonken en enkel de spelers moeten 
nog in de startblokken staan. Deze altijd 
ontspannende activiteit start telkens om 
14u00 in het VLC. De deelname is gratis 
maar je moet wel lid zijn van het VLC.

Kalender  september – december :

September: 11 en 25
Oktober: 09 en 23
November: 06 en 20
December : 04 en 18

’T IS WEER KOEKENBAK EN PIEKENS IS TROEF …
Ook in september start een nieuwe prijskamp in het manillen. Na de op een thriller ein-
digend vorig seizoen met een gemiddelde aanwezigheid van 10 tafels, plannen wij in het 
nieuwe  seizoen opnieuw 20 speeldagen voor de prijskamp en op de 21ste kaartnamiddag 
verdelen we de prijzen  verdelen na een hopelijk opnieuw spannend kampioenschap.  De 
inleg blijft 2 euro en per tafel is er één winnaar. De inschrijvingen starten om 13u30 tot  
13u55. Wij vragen echter vriendelijk om niet op het laatste nippertje toe te komen zodat 
we de trekking van de tafels niet te laat moeten aanvangen.  

De kalender voor het ganse jaar wordt ter plaatse uitgedeeld. We geven hier echter reeds 
de speeldagen voor september en oktober:  13.09 en 27.09 ; 11.10 en 25.10. 

De deelnemers dienen wel lid te zijn voor het kalenderjaar 2023. Wie dit nog niet heeft be-
taald, gelieve eerst langs het secretariaat te passeren om zich in orde te stellen. Wij hopen 
onze kaarters opnieuw in grote getale te mogen verwelkomen zodat ze vanaf september al 
hun troeven kunnen uitspelen in een sfeer van gemoedelijkheid en vriendschap. 

GRIJZE GEUZEN
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GRIJZE GEUZEN

DAGUITSTAP 22.09 NAAR ZEELAND 
MET BEZOEK AAN HET WATERS-
NOODMUSEUM EN EEN BOOT-
TOCHT OP HET VEERSE MEER.
Op een andere pagina van deze Fakkelkrant 
ziet U alle informatie voor deze mooie uitstap!  

Inschrijven vooraf is noodzakelijk  maar 
pas vanaf 05.09 en dit  per mail naar 
moniquevanhoutte@msn.com met als on-
derwerp “Dagreis Grijze Geuzen “. 

In uw e-mail vermeldt U naam en voor-
naam en uw VLC lidnummer per deelne-
mer. U krijgt antwoord op uw mail en pas 
na bevestiging van uw inschrijving kan U 
betalen door de som van 65 € per persoon 
te storten op de rekening van De Grijze 
Geuzen op het nr. BE28 0015 0621 8020. 

Wie niet kan inschrijven per mail kan voor-
af aan het betalen eerst telefoneren naar 
Mon. Vanhoutte op het nr. 0497/74 73 54. 
Uw deelname is pas definitief na ontvangst 
van de betaling.

Opgelet : De uitstap is enkel bestemd voor VLC 
leden ! Daarom lidnummer 2023 verplicht.

JEROEN MEUS ACHTERNA 
MET FRED’S COOK CLUB.
Ook de kookclub van de Geuzetorre  start 
terug op met hun meestal 2 maandelijkse 
kookevent. De eerste bijeenkomst is ge-
pland voor  donderdag 05 oktober. Ook in 
november wordt er gekookt, nl. op donder-
dag 30.11.  Het aantal deelnemers is be-
perkt. Gelieve bijgevolg eerst contact op te 
nemen met de verantwoordelijke P. Pottier 
op het nr.059/70.96.04.

Muzikale Entertainment met  Franse Chan-
sons. Zie de affiche verderop in deze rubriek!

ENKELE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD 
DOOR DE SARO (SENIOREN ADVIES-
RAAD OOSTENDE ) , DIE OOK OPEN 
STAAN VOOR ALLE GRIJZE GEUZEN : 
FIETSTOCHT SARO VRIJDAG 15.09.23.
De SARO richt op vrijdag 15.09 eerstkomend 
opnieuw een ontspannende fietstocht in door 
het Oostendse hinterland. De vorig jaar afge-
laste tocht wegens de hevige wind en regen 
zou dit jaar een nieuwe kans krijgen.

Afstand ongeveer 35 km. Start aan de in-
gang van  het Sportcentrum Koninklijke 
Stallingen om 13u 45 in groepjes van max 
15 personen .  Van 13u – 13u30 : Aanmel-
den en betalen van 2 € voor de verzekering. 
Er is een stop voorzien halverwege voor het 
nuttigen van een consumptie op eigen reke-
ning. Aankomst voorzien rond 17u00.

PETANQUE TORNOOI SARO 
OP WOENSDAG 20.09.23
Op woensdag 20 september gaat het 
jaarlijks groot petanque – tornooi door op 
de terreinen van OPC,  begin Steensedijk 
,dichtbij de Schorre. Inschrijven dient voor-
af te gebeuren tot uiterlijk 15.09.23 bij de 
Ontmoetingscentra , de verschillende Pe-
tanqueclubs of bij Tony Asaert (mailadres 
tonyasaert@hotmail.com  of telefonisch op 
nr. 059/70.45.25.

De deelname bedraagt 2€ . Men dient  zich 
aan te melden en ter plaatse de inschrij-
ving te betalen tussen 12u30 en 13u30. 
In ruil krijgt U een drankbonnetje. Start om 
14 u stipt:  3 ronden. Talrijke prijzen.

OVERZICHT ACTIVITEITEN GRIJZE GEUZEN

Maand Lich.Bew. Koersbal Breien Quiz Rummy Manillen Scrabble Kookclub Bijzondere Activiteiten

Sept 4-11-18-25 11 - 25 05 - 12 -19 26 6 - 20 13 - 27 07 - 21 Bingo ( 04  ), Uitstap Zeeland (22)

Okt 2-9-16-23 09 - 23 3 - 10-17-24 31 4 - 18 11 - 25 05 - 19 05 Franse Chansons 16/10

Nov 6-20-27 06 -20 07 - 14 - 21 28 15 - 29 8 - 22 09 - 23 30 Voordracht Guy Bultynck

Dec 4-11-18 04 - 18 05 - 12 - 19 xxxx 13 - 20 6 - 20 07 - 21 Wijndegustatie (8) , Winterfeest (15)  

Jan 8-15-22-29 15 - 29 09 16 - 23 30 10 - 24 17 - 31 11 - 25

Feb 5-19-26 12 - 26 06 - 20 27 07 - 21 14 - 21 - 28 08 - 22

Mrt 4-11-18-25 11 - 25 05 - 12 - 19 26 06 - 20 13 - 27 07 - 21

April 15-22-29 08 - 22 16 - 23 30 03 - 17 10 - 24 04 - 18

Mei 6-13-27 13 - 27 07 -14 - 21 28 08 - 22 15 -29 16 - 30

Juni 3-10-17-24 10 - 24 4 -11 -18 - 25 xxxx 05 - 19 12 - 26 xxxx 
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ZEEUWS – VLAANDEREN ANDERS BEKEKEN 

Dagreis Vrijdag 22 september, bezoek aan Nederland
Beleef met de ganse familie een amusante dag in Zeeland!

We combineren onze autocar met een museum en een boot om de kust van Zeeland op een originele manier te herontdekken.

07:45u stipt : vertrek stipt uit Oostende, VLC gebouw (verzamelen vanaf 07:30u)

10:00u: Aankomst Ouwerkerk-Nederland, in het “Watersnoodmuseum”. 
Eerst sanitaire stop. Koffie, thee of iets fris, in de cafetaria.

10:30u: Bezoek aan het museum 
Het watersnoodmuseum neemt je mee In de belevenissen van gewone Mensen met een bijzonder verhaal, van ooggetuigen over 
water. Over de ramp van 1953, over de wederopbouw en over de overstromingen die nog altijd, over heel de wereld plaatsvinden. 
Dat doen ze met ontroerende verhalen, indringende foto’s (ong. 20.000) en authentieke filmbeelden.Middels kom je alles te 
weten over de ramp in 1953.

12:30u Vertrek naar restaurant “ De Proeverij” in Zierikzee. 
Hoofdgerecht:  - Gegratineerd vispotje geserveerd met frietje, + dessert en een koffie. 
Inclusief een glas wijn, pils of iets fris en koffie. 

14:15u Vertrek naar de aanlegsteiger in Veere, voor een rondvaart.

15:00u Vertrek van de rondvaart. 
Deze vaartocht gaat onder andere langs de prachtige natuureilanden, laten u de wilde paarden aan de waterkant zien en 
natuurlijk, al die boten en jachtjes om u heen en maken deze rondvaart een ware belevenis.

16u15:  Vertrek naar Centrum van Veere (Je bent vrij in Veere),  
Veere is een historisch stadje op Walcheren.  Veere begon in de 13e eeuw als havenplaats. Nog altijd is Veere een havenplaats, 
Breng ook een bezoek aan het oude Stadhuis en de Grote Kerk. Zij vallen om vanzelfsprekende redenen ook op en zijn zeker een 
bezoekje waard. Als laatste tip geven we je de Stenen beer. De wat? De Stenen beer is een oud bastion dat nog uit de tijd van 
Napoleon stamt Maar je kan ook. Winkelen, wandelen of lekker een terrasje pakken, in Veere zul je je geen moment vervelen. 
Alles ligt overigens op een zakdoek bij elkaar zodat je ze makkelijk samen kan bezoeken. 

17:45u: Terugkeer  naar  Oostende  
Tijdens de terugrit gezellig samen keuvelen op de bus. Voor  we definitief afscheid nemen van onze vrienden en reisgenoten. 

+/- 19:45”u15: Aankomst Geuzetorre.

Inbegrepen: vervoer per luxe autocar, Museumbezoek,  verzorgd middagmaal en boottocht.

Prijs  € 65,00 -
Info & Inschrijven zie Fakkelkrant en ook de flyers.

OPGEPAST : VOL IS VOL DUS WEES ER SNEL BIJ.
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GRIJZE GEUZEN
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DE FRANSE CHANSONS

Bij de talloze activiteiten die de Grijze Geuzen in de voorbije  
jaren hebben geprogrammeerd, genoten de muzikale  

presentaties onder grote belangstelling steeds veel succes.

Op vraag van meerdere muziekliefhebbers presenteren we nu een 
muzikale namiddag met als onderwerp : “ FRANSE CHANSONS ” 

ongetwijfeld een genre dat bij vele Grijze Geuzen  gekend en geliefd 
is  Iconische Franse chansoniers zoals Edith Piaf, Dalida, Becaud, 

Aznavour en nog veel meer zullen ons weer laten dromen van een tijd 
dat wij nog konden meezingen met hun onvergetelijke muziek .

Samenstelling: Rotsaert Marcel 
Presentatie: Ballière Flory

Datum : Maandag 16 oktober 2023
Aanvang: 14.00 stipt

GRIJZE GEUZEN
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HV OUDERS

Cursus bloemschikken volwassenen.
Creatief bezig zijn met bloemen en natuurlijke materialen in verschillende vormen, kleuren en geuren is de bedoeling van deze workshops.Wil je 
genieten van het sociaal contact tijdens het werken en nadien van een zelfgemaakte compositie, dan is deze cursus iets voor jou.
Vanaf oktober 2023 start een nieuwe serie van 2 lessen bloemschikken.
Je maakt telkens een eenvoudig bloemstuk met verse bloemen en groen onder leiding van  Martine Bilo en helpers.

De lessen gaan door in het bloemschiklokaal van de Geuzetorre, Kazernelaan, 1, 8400 Oostende.
Bijdrage : 60 Euro voor de 2 lessen. 
Inschrijven telefonisch bij Martine: St.Amandsberglaan, 17, 8400 Oostende, Tel. 059/702211
e-mail adres: bilomartine@hotmail.com
Na inschrijving ontvang je verdere inlichtingen.

GROEP 1:
Woensdagavond van 19 u.30’ tot 22 u.30’
18 oktober, 13 december

GROEP 4:
Woensdagnamiddag van 14 u. tot 17 u.
25 oktober, 20 december

GROEP 2:
Donderdagnamiddag van 14 u. tot 17 u.
19 oktober, 14 december

GROEP 5:
Woensdagavond van 19 u.30’ tot 22 u.30’
25 oktober, 20 december

GROEP 3:
Donderdagavond van 19 u. 30’ tot 22 u. 30’
19 oktober, 14 december

GROEP 6:
Donderdagavond van 19 u. 30’ tot 22 u. 30’
26 oktober, 21 december

Cursus bloemschikken jeugd.
Inlichtingen zie cursus volwassenen

Bijdrage: 10 Euro per les

GROEP 1: 
woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
herfstles 11 oktober , winterles 29 november

GROEP 2: 
woensdagnamiddag van 15 u. 30’ tot 17 u. 30’
herfstles 11 oktober, winterles 29 november
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Activiteitenkalender september-oktober 2023
SEPTEMBER
ZO 3 SEPT 10u30
geleid bezoek aan de tentoonstelling Anna Boch in 
MuZee, Romestraat. 

ZA 9 SEPTEMBER 10u. 
Campus Willems:  lezing met debat over onderwijs. 
Onderwijsexpert Dirk Van Damme. Moderator Ann 
Brusseel. CC De Grote Post Oostende.

ZONDAG 17 SEPTEMBER. 
Bezoek aan het privé museum Maurice en Opie Boel. 
Rondleiding door de kunstenares. Gratis activiteit in het 
kader van de Maand van de Vrije Tijd

OKTOBER
MAANDAG 2 EN 9 OKTOBER 18u30. 
Cursus Dialectologie:   Wanneer en hoe gebruiken we 
uitdrukkingen, volkswijsheden en vergelijkingen. Prof. 
Veronique De Tier (UGent) – Hotelschool Ter Duinen, 
Koksijde

DONDERDAG 5 OKTOBER 14.30 uur. 
Causerie: “Jenseitz von Belgien” door Tim Peinen
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 5 OKT 20.00 u:
Concert  Symfonieorkest Vlaanderen. Martijn opent met 
Dvorak Concertgebouw Brugge, abonnementenactie.

DINSDAG 10 OKTOBER
Uitstap naar Brussel. Art Nouveau-wandeling en bezoek 
aan het Museum Horta (2de editie). 

DONDERDAG 12 OKTOBER 14.30 uur. 
Causerie “Vrouwelijke componisten” door Mevr. Sonja 
De Craemer 
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 19 OKTOBER 14.30 uur. 
Causerie ‘Charles Gounod’ door dhr. Ronald 
Vanquaethem.  
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 26 OKTOBER 14.30 uur. 
Causerie ‘Victor Horta, architect van lichtrijke, 
luchtrijke, kleurrijke en comfortabele gebouwen voor 
de mens van de moderne tijd” door Mevr. Machteld De 
Schrijver.
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. Contactpersoon: voorzitter Sonja De Craemer, 
Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende • tel 059-80 21 41 • sonja.decraemer@skynet.be • www.willemsfondsoostende.be

WILLEMSFONDS
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VERMEYLENFONDS

Chili 9.11.1973
Woensdag 20 september om 20u: 
De Grote Post - Dactylozaal

“Ze kunnen alle bloemen afsnijden maar de lente kunnen ze niet stoppen” 
- Pablo Neruda

Herwig De Weerdt en Hans Mortelmans laten de Chileense lente weer bloeien 
met poëzie en muziek, in de overtuiging dat kunst de wereld kan redden en dat 
een gitaar nog steeds fascisten kan doden.
Muziek van Atahualpa Yupangui, Violeta Parra en Victor Jara. Gedichten van 
Pablo Neruda.

Organisatie: 
Masereelfonds aan Zee, Vermeylenfonds Oostende en 
Stad Oostende
Tickets: UiTloket - 10 euro

‘Het Dwaallicht’, monoloog van Guido Lauwaert, 
naar de novelle van Willem Elsschot

Dinsdag 3 oktober 20u: 
’t Leeshuus, Groentemarkt 3, 8400 Oostende

Inkom: 10 euro
Inschrijven: katie.vancauwenberge@telenet.be
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WORD 
LEERKRACHT 
NIET-
CONFESSIONELE 
ZEDENLEER
Beste Vrĳdenker, 

Wil jĳ mee het verschil maken 
en jongeren kritisch leren 
denken in een wereld die bol 
staat van misleiding, fake news 
en complottheorieën?  
Overweeg dan om leerkracht 
niet-confessionele zedenleer 
(NCZ) te worden. 

Ben je (m/v/x) vrĳdenker, 
filosoof, moralist, humanist, 
rationalist, kritisch denker, eco-
modernist, effectief altruïst, 
atheïst… of een fijne mix van 
dit alles? 

We need you for NCZ! 

Bekijk hier de 
mogelijkheden 
van(uit) jouw 
diploma: 
www.rikz.be 

Werken met 
jongeren in de klas 
is sowieso kicken! 
Iedereen zou het 

eens moeten 
proberen. Misschien 
blijkt het wel jouw 

passie! 

NC ZEDENLEER
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NACHT VAN DE VRIJE DENKER
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DEMENS.NU
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Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Misschien is een job binnen de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap iets voor jou! 

Vrij-wat? Vrijzinnig humanisme is een 
levensbeschouwing gericht op vrijdenken, 
zingeving en menswaardigheid. De mens 
staat centraal en de rechten van de mens 
zijn ons referentiekader. 

Een job bij deMens.nu heeft heel wat te 
bieden. Van administratief medewerker 
over vrijzinnig humanistisch consulent tot 
directeur-coach, iedereen bouwt mee aan 
de vrijzinnig humanistische dienstverlening 
over heel Vlaanderen en Brussel. Je komt 
terecht in een open, warme werkomgeving. 

Interesse? Check dan zeker onze website!  

www.deMens.nu/jobs

DEMENS.NU
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