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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald 

door de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen 

HV/Ouders Oostende; VJOC De Kim; Vermeylen fonds 

Oostende; Willems fonds Oostende; UPV Kern Jan 

Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge, Vrienden 

van het Gemeenschaps onderwijs Oostende en het 

Comité Feest Vrij zinnige Jeugd Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant worden 

op genomen drukken niet nood zakelijk het stand punt 

uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De redactie 

eigent zich het recht toe de publicatie van in-

gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht door 

het VLC Oostende vzw of door de Grijze Geuzen 

Oostende is verplicht over een lid kaart met lid-

nummer te beschikken en die ook op zak te hebben! 

Een lidkaart bekomt u door simpel weg het luttele 

bedragvan € 5 over te schrijven op rekening nummer 

BE63 0010 7861 1708 (BIC  GEBABEBB) van het 

Vrijzinnig Laïciserend Centrum, Kazernelaan 1, 8400 

Oostende. Vermeld duidelijk uw naam en adres en 

als mededeling uw oud lid nummer, uw geboorte-

datum, uw telefoon nummer en geef ook aan of u al 

dan niet een Fakkel krant wenst te ontvangen. 

Controle van de lidkaarten op zondagmorgen of op 

activiteiten is steeds mogelijk

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen over gemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw 

“De Geuzetorre”

Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: info@vlcdegeuzetorre.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8.30 tot 12.30 uur 

en van 13.30 tot 16.30 uur.

Behalve op maandag (secretariaat gesloten)

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. 

Overeen komstig de wet tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 

kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven 

van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel 

corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet 

p/a Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

info@vlcdegeuzetorre.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2023

• Mei-juni 2023:  

vóór vrijdag 31 maart 2023

• Juli-augustus 2023:  

vóór vrijdag 2 juni 2023

• september-oktober 2024:  

vóór vrijdag 14 juli 2023

• november-december 2024:  

vóór vrijdag 29 september 2023

• Januari-februari 2024:  

vóór vrijdag 1 december 2023

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon
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inhoud
“De Geuzetorre” is elke zondagmorgen open van 11 uur tot 13 uur voor 
het VLC Aperitief.

U kunt er samen met vrienden, kennissen en sympathisanten 
van gedachten wisselen terwijl u rustig geniet van een aperitiefje. 
Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” ook over een aangepaste 
speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 5.
Voor dat lidgeld ontvangt U het hele jaar door tweemaandelijks onze 
Fakkelkrant, boordevol vrijzinnige informatie.
Bovendien verleent uw lidkaart U toegang tot het VLC Aperitief, elke 
zondagmorgen van 11 uur tot 13 uur. 

U ontvangt deze Fakkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet 
gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal daartoe 
opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het 
zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden. 
Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag 
met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum. 

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met 
vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem 
dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars 
die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het 
secretariaat tijdens de kantooruren (8.30-12.30 en 13.30-16.30  
op maandag gesloten). Ook voor alle inlichtingen omtrent morele 
dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, enz. kunt u steeds terecht op het 
VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 
of mail  info@vlcdegeuzetorre.be.

  2 Colofon  

 4 - 5  Hoog van de toren geblazen

 6 Tentoonstelling 

  7 - 8 Opinie

 9 - 10 Terugblikkend op

11 - 12 Grijze Geuzen 

 13 In memoriam

 14 - 17 HV/Ouders Oostende

 18 Vermeylenfonds

 19 Willemsfonds

WEETJES
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VLC ZONDAGMORGENAPERITIEF: AANPASSING OPENINGSUREN EN CONSUMPTIEPRIJZEN
Sedert eind januari introduceerde het VLC Oostende vzw niet alleen aangepaste consumptieprijzen voor het zondagmorgenaperitief, ook de 
openingsuren werden gewijzigd. U kunt voortaan elke zondag terecht van 11 uur tot 13 uur, op “speciale” zondagen (vernissages en thema-
aperitieven, bijvoorbeeld) blijven we wat langer open. 

LIDMAATSCHAP WERKINGSJAAR 2023

U ontving in december een betalingsver-
zoek voor de hernieuwing van uw lidmaat-
schap, uitzonderlijk via de post. De Raad 
van Bestuur wil alle VLC leden die reeds 
hun lidgeld voor het werkingsjaar 2023 vol-
deden van harte bedanken! 

Wie nog niet tot storting overging wil-
len wij vragen dat zo spoedig mogelijk te 
doen door storting van 5 euro op rekening-
nummer BE 63 0010 7861 1708 van het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende, 
Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Speciale 
overschrijvingsformulieren zijn ook altijd 
verkrijgbaar op het secretariaat tijdens 
weekdagen en op het VLC aperitief op zon-
dagmorgen. 

Wie lid wordt krijgt het hele jaar door de 
tweemaandelijkse Fakkelkrant, heeft toe-
gang tot het zondagmorgenaperitief van 
het VLC en onderschrijft meteen de “akte 
van vrijzinnigheid”. 55–plussers worden 
bovendien automatisch lid van de Grijze 
Geuzen. 

Maak vandaag nog gebruik van het over-
schrijvingsformulier, maak familie, vrienden 
of kennissen lid en steun zo de vrijzinnige 
gemeenschap in Oostende! 

MOREEL CONSULENT IN HET HENRI 
SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE

Contacteer Conny Verkest, Moreel 
consulent Henri Serruys ziekenhuis, 
op het nummer 059 55 52 62 of via 
conny.verkest@azsintjan.be 

MOREEL CONSULENT IN “DE 
GEUZETORRE” OOSTENDE

Wenst u hulp bij het invullen van uw 
negatieve wilsverklaring of wenst u meer 
informatie over alle mogelijke aspecten 
van een waardig levenseinde, neem dan 
contact op met huisvandeMens Brugge 
op het nummer 050/33.59.75 of via 
brugge@demens.nu

ZONDAG 5 MAART 
VERNISSAGE FOTOCLUBS DE 
MEEUWEN & HET SPOOR OOSTENDE

Tijdens de maanden maart en april stelt De 
Geuzetorre de hall ter beschikking voor de 
expositie van twee Oostendse fotoclubs: 
“De Meeuwen” en “Het Spoor”. 

Zie de rubriek Tentoonstelling voor meer info!

ZONDAG 12 MAART

OESTERTASTING OSB-VUB 

We pikken de draad van een jarenlange 
traditie terug op met de Oestertasting 
van de Oud Studenten Bond van de Vrije 
Universiteit Brussel! 

Info en inschrijvingen op de achterflap van 
deze Fakkelkrant.

ZONDAG 2 APRIL 
VLC JAZZMATINEE 

Eddy Laga en zijn kornuiten van de Broadway 
Jazz Gang spelen ten dans op zondag  
2 april. Het gratis optreden start omstreeks 
11 uur, het aperitief sluit om 13 uur.

ZONDAG 16 APRIL 
THEMA APERO FRANKRIJK

Het tweede VLC Thema Apero komt er 
aan op zondag 16 april van 10uur30 tot 
14uur30. Meer info hiernaast. 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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Zondag 16 april: thema-aperitief Frankrijk 
 

 
Het VLC Oostende vzw organiseert op 
zondag 16 april voor de tweede keer 
een heus thema-aperitief.  
De lente is in het land en dus gaan we 
op reis naar … Frankrijk!  

 
Die dag serveren we aan een 
democratische prijs een verfijnd 
kaasplankje met vijf verschillende 
soorten Franse kazen en uiteraard de 
typische aperitieven zoals pastis, picon 
au vin blanc of kirr royal, zolang de 
voorraad strekt.  
 

Dit alles wordt “geserveerd” met 
originele Franse muziek: Charles 
Aznavour, Gilbert Bécaud, Jo 
Dassin en vele anderen zullen dus 
ook van de partij zijn.  
Voor de kinderen wordt un petit 
cadeau voorzien en een aangepast 
hapje.  
De opbrengst gaat naar het 
Comité Feest Vrijzinnige Jeugd.  
 

 
Vous venez aussi, n'est-ce pas ? 

 
 

Z O N D A G  1 6  A P R I L  V A N  1 0 u 3 0  t o t  1 4 u 3 0  
“ T H E M A - A P E R I T I E F  F R A N K R I J K ”  

V L C  D E  G E U Z E T O R R E  
K A Z E R N E L A A N  1  
8 4 0 0  O O S T E N D E  

M e e r  w e t e n ?  i n f o @ v l c d e g e u z e t o r r e . b e  

 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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RESPECT VOOR …

Gisteren werd het parlementsgebouw in 
Brasilia bestormd door aanhangers van 
Jair Bolonaro, die de kiesstrijd met Lula 
Da Silva verloren heeft. Nipt, zoals Trump 
twee jaar geleden de duimen moest leggen 
tegenover Biden in de VS, met bestorming 
van het Capitool als gevolg. Massaal 
kopieergedrag? Zo eenvoudig is de uitleg 
natuurlijk niet. Het zijn symptomen van een 
wijd verspreid wantrouwen in de overheid. 
Het democratische systeem staat onder 
spanning. 

Democratie is letterlijk “volksheerschappij”, 
het tegengestelde van dictatuur. Maar hoe dit 
wordt georganiseerd is stof voor discussie. 
Een juridisch woordenboek zegt: “staatsvorm 
waarbij het volk regeert, in de praktijk door 
middel van een volksvertegenwoordiging 
of parlement dat vrij verkozen wordt”; 
een economisch woordenboek zegt: “een 
manier om beslissingen te laten nemen door 
verkozen volksvertegenwoordigers die met 
elkaar concurreren”. Je merkt de nuance. 
Het juridische standpunt doet niet verder 
nadenken. De wet is de wet. Maar de tweede 
definitie roept vragen op:

• “de volksvertegenwoordigers nemen de 
beslissingen”. Is dit zo? In de jongste 
tijd is er meer sprake van invloed van 
partijvoorzitters dan van autonomie van de 
verkozenen. Particratie.

•  “die met elkaar concurreren”. Kunnen ze 
dit nog, wegens die particratie? Er wordt 
meerderheid tegen minderheid gestemd, 
de uitslag ligt bij voorbaat vast.

Het probleem is dat de burger wel kan 
kiezen, maar zich achteraf niet voldoende 
vertegenwoordigd voelt. Zo lang een 
democratie nog enige stabiliteit vertoont en 
de politici hun manieren houden, uit zich dit 
in stemgedrag bij volgende verkiezingen. 
Maar wanneer verkiezingen nogal chaotisch 
verlopen wegens covid-maatregelen, zoals 
dit het geval was in de VS, plus een verslagen 
kandidaat die zijn manieren niet houdt, 
kan het fout gaan. Ook in Brazilië waren er 
heikele punten. De meeste Westerse landen 
juichen een winnaar toe die nog niet zo lang 
geleden veroordeeld werd wegens fraude. 
Dan is voor velen de verliezer een zuivere. 

Bij ons loopt het niet zo een vaart. Nog niet. 
Want Europese parlementsleden die zich 
laten omkopen versterken het vertrouwen 
in de politiek natuurlijk niet. Een leugentje 
om bestwil is in politiek ook nooit ver weg. 
Maar de burger moet kunnen blijven geloven 
in de bestwil. De mensen moeten correct 
geïnformeerd worden. De media moeten 
daar hun rol in vervullen.

Terug naar andere definities van het begrip 
democratie. De website Vrijspreker.nl geeft 
een essentiële overweging mee:

“De democratie is echter gegroeid naar een 
soort collectivisme waarin de persoonlijke 
vrijheid zeer beperkt is. In theorie wordt 
gesteld dat ook met minderheidsgroepen 
rekening moet worden gehouden. Maar 
we hebben nog nooit gezien dat er na een 
stemming iets niet doorging omdat maar 
51% van de stemmers voor was. Die 49 
andere procenten worden gedwongen zich 
te onderwerpen. Vrijheid zou betekenen dat 
ieder individu zelf kan beslissen of hij/zij wel 
of niet meedoet.”

Zeker een onbereikbare vrijheid. Hoe vrijzinnig 
ook. De essentie is dat een democratie maar 
gezond is wanneer inderdaad rekening wordt 
gehouden met de minderheden en dat die 
minderheidsgroepen zich in vrijheid kunnen 
ontplooien. 

Naadloos naar LGBTQIA+ (afkorting voor 
lesbian, gay, bisexual, transgender, queer 
or questioning, intersex, asexual and more). 
Hoe men zich ook definieert, ieder individu 
heeft recht op respect. Als vrijzinnige kan 
ik dit enkel steunen. Maar dan komt het 
addertje van onder het gras. En het addertje 
is een slang geworden. Want het standpunt 
van de meer traditionele opinies wordt soms 
niet meer gehoord. 

Dat ondervond de Amerikaanse auteur 
en professor Katie Roiphe,  wanneer ze in 
Harper’s Magazine stelde dat een bepaald 
soort fanatiek feminisme het kind met het 
badwater aan het weggooien was. Ze is 
van oordeel dat men “de kunst van het 
verleiden” als een strafbaar feit aanziet en 

OPINIE
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dat universiteitsstudentes die het slachtoffer 
worden van ongewenste intimiteiten dit 
niet altijd in de schoenen van de jongens 
met wie ze meegingen moeten schuiven, 
maar ook enige verantwoordelijkheid 
dragen. Roiphe kon van dan af enkel nog 
onder politiebegeleiding lezingen geven 
en activisten beletten haar te spreken bij 
die gelegenheden. Aanslagen op het vrije 
woord. De Noorse actrice Tonje Gevjon zegde 
“mannen kunnen niet lesbisch worden” in 
een reactie op een transvrouw die zichzelf 
een “lesbische moeder” noemt. Rechtszaak 
met mogelijke gevangenisstraf omdat een 
nieuwe wet haar mening als haatspraak 
catalogeert. Bij ons is een discussieavond in 
Etterbeek, in het Café Laïque, een vrijzinnig 
initiatief, brutaal verstoord door actievoerders 
met bivakmuts. De aanleiding was dat er 
twee Franse vrouwelijke sprekers waren 
dit vinden dat de transbeweging te weinig 
nuance biedt. 

Geweld blijft dus niet beperkt tot losgeslagen 
supporters van voetbalploegen of politici. Het 
sluipt ook onze maatschappij binnen, in de 
geesten van velen die de waarheid in pacht 
menen te hebben. De religieuze waarheden 
kennen we bij conservatieve christenen en 
islamisten. Als vrijzinnige verzetten wij ons 
daartegen. Maar het blijft niet beperkt tot het 
godsdienstige. Waakzaamheid is geboden. 

Als besluit citeer ik nog een passage uit een 
column van Paul Baeten in de Focus Knack 
van 4 januari j.l.:

“Valse dilemma’s. Daar ben ik helemaal 
klaar mee dit jaar. Helemaal voorop: links 
of rechts. Progressief of conservatief. Woke 
of cringe. Elektrische bakfiets of elektrische 
grasmachine. Er is nog een optie: ergens zelf 
over nadenken”. 

Luc Bentein,

 09.01.23

En dan krijg je de volgende dag een nieuwe 
stoot tegen je vrijdenkersribben! Het 
gebeurde wel in de VS, maar wij zijn het 
in Europa gewoon om te volgen. Aan een 
universiteit in Minnesota is een professor 
kunstgeschiedenis aan de deur gezet na 
islamistisch protest. Erika Lopez Prater 
toonde in haar lessen een afbeelding van 
de profeet Mohammed uit de 14e eeuw, om 
aan te geven dat het verbod op afbeeldingen 
van de profeet niet steeds heeft bestaan. 
Zij had de studenten gewaarschuwd dat ze 
dat ging doen, zodat wie zich beledigd voelt 
door zoiets, weg kan blijven (vind ik al ver 
erover). Het mocht niet baten: de voorzitster 

van de Muslim Student Association legde 
klacht neer wegens een gebrek aan respect 
voor haar religie. De universiteit vond Prater 
“onrespectvol,  islamofoob en ingaand tegen 
het diversiteitsbeleid van de instelling. De 
studenten zouden geschokt achtergebleven 
zijn zonder psychologische hulp. 

Waar is het respect voor de wetenschap 
gebleven? 

10.01.23

OPINIE
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TERUGBLIKKEND OP …

… de Winterzonnewende met bezoek van de Joelman  
op zondag 18 december 2022

We konden de enige echte Joelman in levende lijve aan het werk zien in “De Geuzetorre” tijdens het feest van de winterzonnewende op 18 december. 
Heel speciaal voor de kleinsten tot 10 jaar had hij een geschenkje voorzien voor de jongens en meisjes die een tekening van de Joelman maakten en die 
opstuurden of mailden. 

… de vernissage van de tentoonstelling van  
Lieve Vrielynck op zondag 15 januari 2023

Kunstenares Lieve Vrielynck uit De Haan, een oud-leerlinge van de kunstacademies van Oostende en Brugge, exposeerde tot 26 februari haar 
olieverfschilderijen, acryl, pastel en aquarellen in “De Geuzetorre”. De expo werd geopend door voorzitter Edgard Brunet en lid van het VLC-bestuur 
Ivan Vrindts. Lieve Vrielynck schildert momentopnames, alles wat haar treft. Iedere afzonderlijke discipline die ze beoefent is een andere ervaring. Haar 
toegankelijke werken zijn fascinerend en hebben een verhaal. Volgens Lieve Vrielynck staat kunst voor vrijheid en blijheid, niet voor geld.
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TERUGBLIKKEND OP …

… de Nieuwjaarsreceptie van het VLC Oostende vzw  
op zondag 8 januari 2023

We mochten weer heel wat volk verwelkomen op de traditionele Nieuwjaarsreceptie van het VLC Oostende vzw op de tweede zondag van het nieuwe jaar. 

Edgard Brunet, voorzitter van het VLC Oostende, nam het woord:
“Hallo iedereen, mag ik even jullie aandacht vragen voor volgende “verplichte mededeling”?
Namens het Bestuur van het VLC en namens de vele vrijwillige medewerkers wens ik jullie hier allemaal gezellig samen ondereen het allerbeste toe voor 
2023! Mag het een “vol” jaar worden met een goede gezondheid - want dat is voor ieder van ons toch wel het allerbelangrijkste – een ook wel een beetje 
geluk.  Met andere woorden: met deze wensen kan het nieuwe jaar alvast niet meer stuk!
Zoals altijd ben ik ook nu weer, net om jullie niet te lang te moeten “derangeren”, kort en krachtig van stof, maar ik ben er zeker van: 2023 wordt voor ons 
allemaal prachtig! Mag ik voor we nog eens toosten op het nieuwe jaar nu reeds een warm applaus vragen voor de mensen in de keuken, achter de bar 
en achter de aperitieftafel die ons met een brede glimlach bedienen met drank en hapjes?

Bedankt iedereen en … Santé! 

De Fakkelkrant nr 2 - 202310



CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

PRIJSKAMP IN HET MANILLEN IS HALVERWEGE

Na10 speeldagen en dus 30 gespeelde 
partijen zijn we halverwege gekomen 
in het kaartseizoen 2022 – 2023. Alles 
wijst er op dat we opnieuw naar een 
spannend kampioenschap afstevenen, 
want halverwege staat de kop van de 
rangschikking nog heel dicht bij elkaar 
en is bovendien al verschillende keren 
gewisseld. Rob kan momenteel nipt 
de beste papieren voorleggen op de 
voet gevolgd van Marina en Patrick. We 
spreken nu natuurlijk van eind Januari op 
het ogenblik dat deze artikels moeten ter 
perse gaan.

Belangrijk is echter dat na de 
coronacrisis onze kaartnamiddagen 
zich volledig hebben herpakt en we de 
laatste speeldagen met 11 en 12 tafels 
present waren, waarbij regelmatig nog 
nieuwe leden afsluiten. Daarenboven 
is de sfeer tevens opperbest en kan er 
genoten worden van een ontspannende 
kaartnamiddag, wat toch een belangrijke 
factor is.
Hieronder dan ook de gedeeltelijke 
rangschikking na de kaartnamiddag van 
25.01.

WOENSDAG 19.04 : 
VOLKSSPELEN NAMIDDAG .

Op woensdag 19 april richten De Grijze 
Geuzen na 3 jaar opnieuw een volks-
spelennamiddag in. Opnieuw gaan de 
handigen zich kunnen uitleven in het  
pudespel, het kegelspel de Trou – ma-
dam en nog zoveel meer. De deelname 
is gratis , maar om organisatorische 
redenen is inschrijven verplicht en dit  
uiterlijk voor 17.04 bij Ivan Vrindts op het 
nr.0478/04 58 99.

We hopen U zo talrijk mogelijk te kunnen 
verwelkomen bij een mooi lentezonnetje 
op het ruime VLC – terras. Bij minder 
goed weer kunnen we nog altijd binnen 
de spelen opstellen.

DATA BREINAMIDDAGEN  
MAART – APRIL 2023

Dinsdag  7 Maart 
Dinsdag  14 Maart
Dinsdag 21 Maart 
Dinsdag 18 April

Aanvang 14.00 u stipt
Geen brei op 4 en 11 april Paasverlof 

DATA SCABBLENAMIDDAGEN 
MAART – APRIL 2023

Donderdag 2 Maart 
Donderdag 16 Maart
Donderdag  6 April
Donderdag 20 April

Aanvang 14.00 u stipt
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1 VAN CAUWENBERGH ROB 30 22 3546

2 MARCELIS MARINA 30 21 3542

3 MOLLEMAN PATRICK 30 20 3418

4 VAN LEUVENHAEGE ERNA 30 19 3488

5 DEMUYNCK LUC 30 19 3379

6 VAN HECKE EDITH 30 18 3258

7 DEVRIENDT LUC 30 18 3221

8 LAMBRECHT ROBERT 30 18 3197

9 BUFFEL FREDDY 30 17 3378

10 WEEK GEORGES 30 17 3110

11 VANDENBERGHE ROEL 30 17 3078

12 POPELIER JULIEN 27 17 2920

13 LOOTENS LAURENT 30 17 2777

14 PIETERS ROLAND 24 17 2647

15 HOOGE Bernard 30 16 3507

16 CASTELEYN Magda 30 16 3334

17 MEESCHAERT Dirk 30 16 3251

18 VANBILLEMONT André 30 16 3234

19 BRUSSEEL Lieven 30 16 3137

20 DECLERCK Marie Therèse 30 16 3134
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MAANDAG 20.03
VOORDRACHT CRYSTAL SHIP DOOR PATRICK POTTIER

In 2016 werd door het toenmalig stadsbestuur beslist 
om met kunst wat meer kleur in de stad te brengen. 
“Street Art” floreerde als nooit tevoren in steden zoals 
New York, Londen, Barcelona en Berlijn. Oostende had 
de ambitie om met deze steden te concurreren en wat 
eerst onmogelijk leek werd een groot succes. Nu heb-
ben we al meer dan 80 “murals” van internationale 
artiesten. Oostende staat daarmee aan de top van de 
wereld! Alle internationale artiesten willen minstens één 
keer in Oostende komen schitteren! “Street Art” is een 
vergankelijke kunst, de werken worden overschilderd 
of de gebouwen waarop ze staan worden afgebroken, 
het is dus een voortdurend wisselend schouwspel in de 
stad. Op deze lezing brengen wij wat meer uitleg over – 
wie zijn deze kunstenaars – wat willen ze bereiken met 
hun werken. We doen een digitale wandeling door de 
stad en pikken er een aantal werken uit waar wij dieper 
op ingaan. 

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

VASTE ACTIVITEITEN
Vaste Activiteiten v/d Grijze Geuzen in de Geuzetorre van September tot Juni 

Lichaamsbeweging:
Meestal elke maandag van 10u00-11u00
Verantwoordelijke : Mevr. Monique 
Vanhoutte. Tel: 0497 74 73 54.
—
Koersbal
Meestal elke 1e en 3e maandag om 14u00.
Verantwoordelijke : Mevr. Nicole Willaert . 
Tel: 0472 23 71 17 of 059 33 38 68 
—
Breien & Haken 
Meestal elke dinsdag om 14u00.
Uitgezonderd in de vakanties.
Verantwoordelijke: Mevr. M. Quintens. 
Tel: 059 26 61 48 

Scrabble 
Meestal elke 1e en 3e donderdag om 
14u00. 
Verantwoordelijke: Dhr. Rotsaert. 
Tel: 059 26 61 48 
—
Manillenkaarting
Meestal om de 2 weken op Woensdag. 
Inschrijven van 13.30 tot 13u55. 
Verantwoordelijke: Dhr. Lieven Brusseel. Tel: 
0477 37 41 71
—
Quiz
Meestal elke 4e dinsdag 
om 14u00.
Verantwoordelijke: Dhr. Jacky Strumane. 
Tel: 0486 03 72 38

Fred’s Cook Club 
Meestal om de 2 maand, in onderling 
overleg, beperkt aantal deelnemers. 
Verantwoordelijke: P. Pottier : 059 70 96 04

De activiteitenkalender van de Grijze 
Geuzen voor de komende maanden kan je 
terugvinden als bijlage bij de Fakkelkrant, 
onder het plastic hoesje. 
Voor inschrijvingen met betaling: storten op 
rekening Grijze Geuzen: IBAN: BE 28 0015-
0621-8020. BIC: GEBABEBB EN NIET OP 
REKENING VLC! 
Penningmeester: Mevr. Monique Vanhoutte : 
0497 74 73 54
Lidnr. VLC steeds vermelden voor elke 
deelnemer! 
Alle activiteiten staan altijd open voor alle 
leden van het VLC.
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IN MEMORIAM

In deze rubriek wil de Raad van Bestuur van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw
een laatste hulde brengen aan overleden geestesgenoten

en haar medeleven betuigen aan de getroffen families

De heer Danny Maertens

Leerkracht niet-confessionele zedenleer op rust
Gewezen voorzitter OVM Oostende

Gewezen provinciaal secretaris ACOD West-Vlaanderen
Gewezen provinciaal secretaris ABVV West-Vlaanderen

Echtgenoot van mevrouw Linda Dossaer

Geboren in Oostende op 25 mei 1956 
en onverwacht thuis overleden op 6 januari 2023

Het Vrijzinnig Afscheid vond plaats in 
VC “De Fakkel”, Bredene 

op zaterdag 14 januari 2023
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Moreel verslag door de voorzitter 2023  
Werkingsjaar 2022

HET WARME JAAR 2022.

Ik wens je veel liefde en warmte. Op die 
manier beginnen we vaak het nieuwe jaar 
ook zo voor 2022. En dat het een warm jaar 
was! Dat mag wel blijken uit de opsomming 
hieronder en hopelijk wordt het ook warm 
onthaald door jullie.

Warmte in de zorg want na enkele corona 
jaren kwam er stilletjes licht aan het eind 
van de tunnel. We zijn er leren mee omgaan 
en we kunnen weer terug naar het normaal 
wat dat dan ook betekent. We kunnen 
elkaar weer vrij ontmoeten, omhelzen, 
knuffelen, kortom warmte geven. Het geeft 
ook zo’n warm gevoel om terug tussen de 
mensen te zijn.

Het was en is ook warm door de 
energiecrisis. Die energie die juist zorgt 
voor onze warmte in de winter maakt het 
ons niet gemakkelijk. Vele mensen krijgen 

het warm als ze de prijs zien die ze moeten 
betalen en daardoor ontbreekt het hun vaak 
letterlijk aan warmte. Misschien moeten we 
nog meer delen met elkaar zodat dit zorgt 
voor de nodige warmte.

Ook letterlijk was het een heel warm jaar. 
Het ene hitte record verpulverde het andere, 
eender in welk seizoen we ons bevonden. 
We konden genieten van een warme, zeg 
maar hete zomer. Soms werd het misschien 
wel wat te warm maar het was aangenaam 
om zo veel buiten te kunnen zijn tot in de 
late uurtjes. De warmte kwam ons ook wel 
goed uit juist om wat energie te kunnen 
sparen. Jammer genoeg hebben die 
warme temperaturen wel een keerzijde. De 
klimaatopwarming is hier ontegensprekelijk 
de oorzaak van. Jammer genoeg loopt nog 
niet iedereen warm om er iets aan te doen.

Heel wat landen stonden ook voor hete 
vuren, in de eerste plaats Oekraïne, maar 
daar niet alleen. Neen daar krijgen we het 
zeker en vast niet warm van. Dat we anno 
2022 elkaar nog altijd bestrijden op een 
gruwelijke manier en dat de toekomst er 
op dit gebied niet onmiddellijk rooskleurig 
uitziet maakt ons triest. Gelukkig is er wat 
warmte in de solidariteit aan de slachtoffers 
en vluchtelingen die door sommigen worden 
opgevangen. 

Ook een andere oorlog, die tegen de 
drugscriminaliteit maakt dat velen het warm 
krijgen van hoe we dit kunnen aanpakken. 
Laten we onze jongeren van vandaag, 
volwassenen van morgen beschermen 
door ze warmte te geven, een warm nest 
te bieden en ze te omringen opdat ze zich 
als warme individuen kunnen ontwikkelen.

In het onderwijs is het vaak ook heel erg 
warm want in deze basiszorg staat ook 
ieder jaar heel wat te gebeuren. Directies 
krijgen het warm als ze op zoek gaan naar 
voldoende personeel. Ook leermeesters 
zedenleer worden stilaan een uitstervend 
ras. Leerkrachten krijgen het warm als 
ze horen dat het onderwijsniveau er op 
achteruit gaat. Maar zeker en vast krijgen 
de vele leerlingen juist in dat onderwijs de 
warmte op alle mogelijke gebieden die ze 
ergens anders misschien moeten missen.

Doordat we als vereniging vorig jaar opnieuw 
meer activiteiten konden organiseren gaf 
ons dat ook een warm gevoel. Kinderen, 
bestuursleden, leerkrachten en andere 
vrijwilligers waren blij om elkaar te kunnen 
ontmoeten op verschillende organisaties. 
We hebben ons programma enigszins 
ingeperkt tot die activiteiten die echt veel 
kinderen trekken. Dit zijn : Het krokusfeest 
(lentefeest voor 6-jarigen) weliswaar in een 
andere formule met vooral de focus op het 
kind zelf. De creanamiddag blijft een succes 
alsook de auditie voor de presentatie van het 

HV/OUDERS OOSTENDE
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HV/OUDERS OOSTENDE

Feest voor de Vrijzinnige Jeugd. De popcorn 
en pizza filmavond die we vorig jaar twee 
maal organiseerden door een uitgestelde 
editie van het jaar voordien. Eénmaal was 
de opbrengst voor Tejo (Therapie voor 
jongeren) , de tweede maal voor Aropa 
(tegen kansarmoede), twee organisaties 
die mensen die het moeilijk hebben een 
warm hart toe dragen. En mag ik van de 
gelegenheid gebruik maken om dit voor de 
niet aflatende bestuursleden en vrijwilligers 
ook te doen want zonder jullie inzet is dit 
niet mogelijk.

Dit was het warme jaaroverzicht van 2022 
en het moet volgend jaar zeker niet altijd zo 
warm worden. Maar toch wens ik iedereen 
alvast een warm 2023.

Alain Cools
Voorzitter HV Ouders Oostende

16.01.2023

Cursus bloemschikken volwassenen.

Creatief bezig zijn met bloemen en natuurlijke materialen in verschillende vormen, kleuren en geuren is de bedoeling van deze workshops.
Wil je genieten van het sociaal contact tijdens het werken en nadien van een zelfgemaakte compositie, dan is deze cursus iets voor jou.

Vanaf maart 2023 start een nieuwe serie van 2 lessen bloemschikken.

Je maakt telkens een eenvoudig bloemstuk met verse bloemen en groen onder leiding van  Martine Bilo en helpers.

De lessen gaan door in het bloemschiklokaal van de Geuzetorre, Kazernelaan, 1, 8400 Oostende.

Bijdrage: 60 Euro voor de 2 lessen. 

Inschrijven telefonisch bij Martine: St.Amandsberglaan, 17, 8400 Oostende, Tel. 059/702211

e-mail adres: bilomartine@hotmail.com

Na inschrijving ontvang je verdere inlichtingen.

GROEP 1
Woensdagavond van 19 u.30’ tot 22 u.30’
22 maart, 3 mei

GROEP 4
Woensdagnamiddag van 14 u. tot 17 u.
29 maart, 10 mei

GROEP 2
Donderdagnamiddag van 14 u. tot 17 u.
23 maart, 4 mei

GROEP 5
Woensdagavond van 19 u.30’ tot 22 u.30’
29 maart, 10 mei

GROEP 3
Donderdagavond van 19 u. 30’ tot 22 u. 30’
23 maart, 4 mei

GROEP 6
Donderdagavond van 19 u. 30’ tot 22 u. 30’
30 maart, 11 mei
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Cursus bloemschikken jeugd.

Inlichtingen zie cursus volwassenen

Bijdrage: 10 Euro per les

GROEP 1
woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
Lenteles 8 maart , zomerles 24 mei 

GROEP 2
woensdagnamiddag van 15 u. 30’ tot 17 u. 30’
Lenteles 8 maart, zomerles 24 mei

HV/OUDERS OOSTENDE
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HV/OUDERS OOSTENDE
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VERMEYLENFONDS

Gespreksavond met o.a. Ellen De Soete over  
“De kinderen van het verzet” en de rol,  

de betekenis en het belang van de 8 mei-coalitie. 

21/03/23 - 19u - VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende - gratis inkom

De vader van Ellen De Soete was verzetsstrijder. Haar ouders werden allebei opgepakt in de oorlog, verraden door collaborateurs.  
Haar moeder werd zwaar gefolterd. Ze getuigde hierover in de VRT-reeks “De kinderen van het verzet”. 

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. I.s.m. tal van Oostendse middenveldorganisaties.

Dirk Verhofstadt over zijn boek “Dagboek 1933.  
Het gevaar van extreemrechts”. 
I.s.m. Willemsfonds Oostende

18/04/23 - 19u - VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende - gratis inkom

Lid worden (digitaal)? 

Stuur een email naar: katie.vancauwenberge@telenet.be

Wil je graag lid worden bij het Vermeylenf( )nds Oostende? 

Wij bieden je een warme vereniging met gelijkgezinden aan, boeiende activiteiten en ècht engagement. 

Een hoofdlidmaatschap kost 15 euro; -26-jarigen worden gratis lid. 

De Nieuwe Gemeenschap www.youtube.com/
@vermeylenfonds

Samen gevat facebook.com/August.
Vermeylenfonds.Oostende
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Activiteitenkalender maart - april 2023

MAART

ZONDAG 5 MAART. 
Daguitstap naar Amsterdam. Tentoonstelling Vermeer 
in het Rijksmuseum en de tentoonstelling UFO 
Unidentified Fluid Other in het Nxt Museum

DONDERDAG 9 MAART 14u30.  
Causerie   “Luister naar de zee. Ontdek een onbeminde 
vriend” door Prof. Colin Janssen, UGent.
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DONDERDAG 16 MAART 14u30. 
Causerie “HAVEN VAN OOSTENDE. ICOON VAN WELEER? 
Komen er nog vette jaren?”  
door Prof. Em. Georges Allaert, UGent. 
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DONDERDAG 16 MAART 
Concert Symfonieorkest Vlaanderen. Das Lied von 
der Erde,  solisten Christiane Stotijn, alt en Peter 
Gijsbertsen, tenor.

ZONDAG 19 MAART 10u30 

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Friends in a 
Field: Conversations with Raoul De Keyser”, MuZee, 
Romestraat 11.

DONDERDAG 23 MAART  14u30 . 
Causerie “Causerie  “Maurice Ravel: meticuleus 
impressionist uit het Baskenland" door dhr. Ronald 
Vanquaethem.
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DONDERDAG 30 MAART 14u30. 
Causerie “We laten Afghanistan niet in de steek” door 
Mevr. Evie Lootens, Mothers for Peace. 
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

APRIL
10 -14 APRIL.  
Cultuurreis naar Berlijn

DINSDAG 18 APRIL. 
Lezing door Dirk Verhostadt. Voorstelling van zijn boek 
“Dagboek 1933.  
Het gevaar van extreemrechts”. In samenwerking  
met het Vermeylenfonds. 
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende.

WILLEMSFONDS

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. Contactpersoon: voorzitter Sonja De Craemer, 
Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende • tel 059-80 21 41 • sonja.decraemer@skynet.be • www.willemsfondsoostende.be
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