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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald 

door de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrijzinnige verenigingen 

HV/Ouders Oostende; VJOC De Kim; Vermeylenfonds 

Oostende; Willemsfonds Oostende, HuisvandeMens 

Brugge, Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs 

Oostende en het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkelkrant worden 

opgenomen drukken niet noodzakelijk het standpunt 

uit van de Vrijzinnige gemeenschap. De redactie 

eigent zich het recht toe de publicatie van in

gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit ingericht door 

het VLC Oostende vzw of door de Grijze Geuzen 

Oostende is verplicht over een lidkaart met lid

nummer te beschikken en die ook op zak te hebben! 

Een lidkaart bekomt u door simpelweg het luttele 

bedrag  van  € 10 over te schrijven op rekening

nummer BE63 0010 7861 1708 (BIC  GEBABEBB) 

van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum, Kazernelaan 1, 

8400 Oostende. Vermeld duidelijk uw naam en adres 

en als mededeling uw oud lidnummer, uw geboorte

datum, uw telefoonnummer en geef ook aan of u al 

dan niet een Fakkelkrant wenst te ontvangen. 

Controle van de lidkaarten op zondagmorgen of op 

activiteiten is steeds mogelijk

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen overgemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw 

“De Geuzetorre”

Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: info@vlcdegeuzetorre.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8.30 tot 12.30 uur 

en van 13.30 tot 16.30 uur.

Behalve op maandag (secretariaat gesloten)

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. 

Overeenkomstig de wet tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 

kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven 

van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel 

corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet 

p/a Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

info@vlcdegeuzetorre.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2025

•	September-oktober 2025:  

vóór vrijdag 25 juli 2025

•	November-december 2025:  

vóór vrijdag 3 oktober 2025

•	Januari-februari 2026:  

vóór vrijdag 5 december 2025

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon
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inhoud
“De Geuzetorre” is elke zondagmorgen open van 11 uur tot 13.30 uur 
voor het VLC Aperitief.

U kunt er samen met vrienden, kennissen en sympathisanten 
van gedachten wisselen terwijl u rustig geniet van een aperitiefje. 
Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” ook over een aangepaste 
speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 10.
Voor dat lidgeld ontvangt U het hele jaar door tweemaandelijks onze 
Fakkelkrant, boordevol vrijzinnige informatie.
Bovendien verleent uw lidkaart U toegang tot het VLC Aperitief, elke 
zondagmorgen van 11 uur tot 13.30 uur. 

U ontvangt deze Fakkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet 
gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal daartoe 
opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het 
zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden. 
Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag 
met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum. 

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met 
vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem 
dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars 
die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het 
secretariaat tijdens de kantooruren (8.30-12.30 en 13.30-16.30  
op maandag gesloten). Ook voor alle inlichtingen omtrent morele 
dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, enz. kunt u steeds terecht op het 
VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 
of mail  info@vlcdegeuzetorre.be.
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	 4	 Hoog van de toren geblazen

	 5 	 Tentoonstelling

	 6 - 7	 Opinie

	 8 - 12	 Terugblikkend op
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13 - 15	 Grijze Geuzen
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	 20	 Dag van de Vrijzinnige Toerist
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MOREEL CONSULENT IN “DE 
GEUZETORRE” OOSTENDE

Wenst u hulp bij het invullen van uw negatieve 
wilsverklaring of wenst u meer informatie 
over alle mogelijke aspecten van een 
waardig levenseinde, neem dan contact op 
met huisvandeMens Brugge op het nummer 
050/33.59.75 of via brugge@demens.nu.

Gelieve bij het maken van een afspraak 
duidelijk aan te geven dat het gaat om een 
bezoek in Oostende en niet in Brugge!

VLC GESLOTEN OP ZONDAG 
24 AUGUSTUS

De Geuzetorre zal uitzonderlijk gesloten 
blijven op zondag 24 augustus. 

Op die dag vindt er dus géén Vrijzinnig 
Aperitief plaats. 

DAG VAN DE VRIJZINNIGE TOERIST OP ZONDAG 20 JULI

Op zondag 20 juli organiseert het VLC Oostende naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de “dag 
van de vrijzinnige toerist”. Traditioneel speelt het VLC dan gastheer voor vrijzinnigen uit alle 
hoeken van het land! 

Net zoals elk jaar kunt u ook op die dag weer genieten van een gastvrij onthaal, een 
tombola met mooie hoofdprijs, een gratis drankje, frietjes en uiteraard een prima sfeer op 
de tonen van de Broadway Jazz Gang! 

Dat alles vanaf 11 uur in “De Geuzetorre”. De affiche vindt u op de achterflap van deze 
Fakkelkrant.

DAG VAN DE VRIJZINNIGE TOERIST 
JOURNÉE DU TOURISTE LAÏQUE 
Kom mee verbroederen met vrijzinnigen uit alle windstreken van het land! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 20 juli 2025 
11.00 uur 

VLC “De Geuzetorre” 
 

gratis tombola, drankje en frietjes aangeboden  
  live jazz band 
 unieke sfeer  

 
Een organisatie van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw 

“De Geuzetorre” – Kazernelaan 1 – 8400 Oostende 
info@vlcdegeuzetorre.be   www.vlcdegeuzetorre.be  

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

JULI & AUGUSTUS: OPENINGSUREN SECRETARIAAT VLC OOSTENDE
Zoals gebruikelijk hanteren wij tijdens de vakantiemaanden juli en augustus gewijzigde openingsuren voor bezoekers op het secretariaat.

JULI AUGUSTUS
open van 8u30 – 12u30 
en van 13u30 - 16u30

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo gesloten

30 1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
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TENTOONSTELLING

Afdeling August Vermeylenfonds Oostende

Solo Expo 
“Willy Vansieleghem Keramist van het magische”

6 Juli - 31 augustus
Vernissage op zondag 6 juli 2025 om 11.30u

__________

Te bezoeken op zondag van 11u tot 13u30 (uitgezonderd op zondag 24 augustus)

Op weekdagen enkel op afspraak & volgens beschikbaarheid: info@vlcdegeuzetorre.be

‘De  Geuzetorre’ bevindt zich in de Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Gratis toegankelijk

Willy Vansieleghem (°1949) keramist, 
beeldhouwer en actief sinds 1993. 
Hoofdzakelijk werkt hij figuratief. Bij de opbouw 
van de beelden besteedt hij grote  aandacht 
aan enkele herkenbare elementen verweven 
met onrealistische trekjes.  Tijdens het 
scheppingsproces laat hij de beelden of 
vormen steeds groeien van  onderen naar 
boven. Door hun holheid zijn ze licht en fragiel 
en nemen ze allerlei houdingen aan die hun 
spontaniteit laat uitstralen.

Meerdere critici beschreven zijn werk; w.o. 
Roland Laridon (2008):”Willy  Vansieleghem 
heeft de gepaste materie en stijl gevonden 
om uitdrukking te geven aan wat in hem leeft 
en beweegt, aan wat hem ontroert en treft. 
Via het creëren van zijn werk vindt hij - zoals 
hij zelf verklaart - innerlijke rust. Zo valt in de 
schoonheid van zijn beelden zijn tocht naar 
rust stil, een stilte waarvoor wij hem, bij het 
aanschouwen van zijn werk, dankbaar zijn.”

Geselecteerd in 2000, 2004 en 2016 
voor ‘Kunstsalon Sant’. Tot 2009 ruim 
20  jaar lesgever boetseren aan het 
Atheneum Groenkouter te Gent. Sinds 
2013  medeorganisator en curator van de 
schilder- en beeldhouwwedstrijd van  het 
August Vermeylenfonds. In juni 2008 verscheen 
een monografie ‘Willy  Vansieleghem’ door 
Roland Laridon en uitgegeven in eigen beheer.
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OPINIE

OVER OPTIMISME, PESSIMISME EN REALISME

“De meeste mensen deugen”, schrijft 
Rutger Bregman, een Nederlandse 
geschiedkundige, die vanuit christelijke 
hoek komt gekropen en pleit voor een 
basisinkomen voor iedereen. Ik doe hem 
hier zeker te weinig eer aan en ben zelfs 
een beetje arrogant en kwaadwillig. Mea 
culpa. Mijn ervaring is dat de meeste 
mensen niet deugen en dat er gelukkig 
zijn die wel deugen. Mijn ervaring is dat 
wanneer het er op aan komt, de meeste 
mensen een standpunt innemen die in 
hun voordeel is. Dat het nu gaat over het 
pensioen, erfrecht, echtscheiding, carrière 
of gewoon het klimaat, doet er niet toe. 
Van daar mijn stelling. 

Bregman is een optimist, dat is zeker. 
Wanneer hij als geschiedkundige ziet 
dat onze maatschappij vandaag minder 
barbaars is dan vroeger, kunnen we hem 
begrijpen. Of dat een gevolg is van een 
geëvolueerde menselijke “aard”, dan wel 
van onderwijs en strijd, vooral letterlijk met 
veel slachtoffers als “collateral damage”, 
is een andere kwestie. 

Is optimisme geen morele plicht? Geloven 
dat onze toekomst beter zal zijn dan het 
verleden? Dat we de klimaatproblematiek 

toch zullen oplossen (de een denkt 
aan groene oplossingen, de ander 
aan kernenergie,…), dat oorlog niet 
onvermijdelijk is, dat onze kleinkinderen het 
beter zullen hebben dan wijzelf (materieel 
beter of qua welzijn beter?), kortom dat de 
wereld niet naar de kloten is? David Van 
Reybrouck, “denker der Nederlanden”, 
lijkt mij ook zo een optimist. Bezieler 
van de G1000, een burgerbeweging die 
democratie bij loting vooropstelt in plaats 
van de huidige verkiezingen. 
Hij is bijzonder begaan met de 
klimaatproblematiek omdat de 
oplossing van dat vraagstuk 
een voorwaarde is voor het 
voortbestaan van de menselijke 
soort. Ook hij komt uit christelijke, 
katholieke hoek. 

Gaat geloof samen met 
optimisme? Dat is dubbel. 
De Bijbel voorziet immers de 
Armaggedon, het einde der 
tijden. Ook de Koran ziet zo 
een toekomst. Voorwaar niet 
optimistisch. Tenzij het laatste 
oordeel wordt gezien als een 
verlossing. Verlossing uit het 

menselijke bestaan. Zeker niet de stelling 
van Van Reybrouck. Ik heb wel al eens 
gezegd, in een duistere bui, dat het 
misschien niet zo een groot onheil zou 
zijn indien de mensheid zou verdwijnen. 
De natuur zou er misschien wel bij varen. 
Ik hoop uiteraard dat het mijn tijd nog zal 
duren. Wanneer het er op aankomt,… Ik 
moet eerlijk blijven. 

Als pessimist zit je altijd met de vraag hoe 
je tevreden kunt zijn met je eigen leven. 
Zoals Léo Ferré, de onvolprezen Franse 
chansonnier in zijn “Comme à Ostende” 
zingt: “quand on se demande si c’est utile, 
et puis surtout si ça vaut le coup, de vivre 
sa vie”. Wat betekent het, er zijn of niet 
zijn? 

Aha! En realist zijn, dan? Probleem: 
realisme betekent dat je weet wat er zal 
gebeuren en hoe je je moet gedragen. Een 
realist is iemand die het juiste pad kiest. 
Vandaag, vrijdag 28 maart 2025, staat de 
Brusselse PS een politieke oplossing in 
de weg omdat ze niet wil regeren samen 
met de NVA, alhoewel het systeem bepaalt 
dat de Vlamingen hun eigen participatie 
bepalen. Verkeerd systeem, zegt Ahmed 
Laaouej, voorzitter van de PS. Want, vier 
vijfden van de Brusselse bevolking heeft 
een allochtone achtergrond en die willen 
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niet van de NVA weten, zegt hij. Democratie 
is luisteren naar de meerderheid. 
Realisme? Dat het begrip democratie hier 
verengd wordt tot neuzentellen, zal hem 
worst wezen. 

De islamist is optimistisch over de 
toekomst van onze samenleving: finaal zal 
de meerderheid overwinnen. Een nieuwe 

godsdienstige zuil is geboren, met de zegen 
van “realisten”: we zullen het niet kunnen 
tegen houden. Het Katholiek Onderwijs 
heeft zich reeds aangepast aan deze 
realiteit: leve het aantal zieltjes, als het maar 
gelovige zijn. Het Gemeenschapsonderwijs 
stribbelt tegen: geen religieuze symbolen 
op school. Neutraliteit die pluralisme moet 

garanderen. Zullen de vrijzinnigen de 
opmars van nieuwe godsdienstige dictaten 
kunnen weerstaan? Kunnen de politici die 
de “laïcité” koesteren elkaar vinden over 
de partijgrenzen heen? Over hun eigen 
persoonlijke belangen heen? Optimisme is 
een plicht, zei ik al. Ook voor pessimisten. 

CHRISTENDOM EN ISLAM, één strijd? 

In de Knack van 21 mei 2025 staat een 
artikel dat mijn aandacht heeft getrokken. 
Het is de getuigenis van een leraar 
Godsdienst in een jezuïetenschool in 
Molenbeek. Meer dan driekwart van zijn 
leerlingen zijn moslims. Zij spreken hem 
aan op zijn geloof, en wanneer hij bevestigt 
dat hij christen is, is er geen vuiltje meer 
aan de lucht. Hij beschouwt zichzelf als 
een “bruggenbouwer”, die het niet nodig 
vindt om muren rond zijn geloof te bouwen. 
Zoals hij zijn er vandaag veel katholieken. 
Niet de radicale priester Stockman, die 
het verschrikkelijk vindt dat katholieke 
scholen vandaag niet duidelijker hun 
identiteit tonen. In deze (en enkel in deze) 
kan ik Stockman volgen. Ik wil weten welk 
vlees er in de kuip zit. Helaas geldt dit niet 

voor veel ouders. Maar zij beseffen niet 
welk gevaar er sluimert in de schijnbare 
ideologische tolerantie van het katholiek 
onderwijs. 

In de zelfde week is een rapport van 
de Franse Inlichtingendienst gelekt en 
door Le Figaro besproken. Het “geheim” 
rapport gaat over de invloed van de 
Moslimbroederschap in de Franse 
maatschappij, maar ook in de rest van 
West-Europa, inzonderheid in België. 
De minister van Binnenlandse Zaken, 
Retailleau, waarschuwt: “Het uiteindelijke 
doel van de Moslimbroeders is  om de 
gehele samenleving over te leveren aan de 
sharia”. De Broeders maken daar overigens 
geen geheim van. In België maken de 

Moslimbroeders werk van het uitbouwen 
van een netwerk van organisaties en sociale 
initiatieven. En infiltreren in politiek en zelfs 
in universiteiten onder de dekmantel van 
strijd tegen islamofobie. Waar in Frankrijk 
de wettelijke bepaling van de laïcité als 
dam kan dienen tegen het oprukken 
van radicale acties, is dit in België niet 
het geval. Wie neutraliteit wil behouden 
of versterken krijgt tegenwind van 
zogenaamd “progressieve” organisaties, 
zoals het gemeenschapsonderwijs 
reeds heeft ondervonden. Het weigeren 
van godsdienstige kentekens, zoals 
de hoofddoek, blijft daarom belangrijk. 
Sommige provinciebesturen volgen dit 
principe gelukkig ook, mét tegenwind 
vanuit politieke hoek. 

In een aantal nationale en Europese 
politieke kringen wordt men zich bewust 
van het feit dat de vrees geuit door o.a. 
de Franse Inlichtingendiensten geen 
complottheorie is, maar een heus gevaar 
voor al wie de vrijheid van mening en 
meningsuiting ter harte neemt. 

Ondertussen sluit het katholiek onderwijs 
het gevaar aan het hart, want enkel de 
ongelovige is des duvels. Als je maar 
gelooft in een opperwezen. 

Meer dan ooit heeft het bestaan van 
Laïciserende Centra belang voor 
vrijzinnigen. We moeten onze ogen open 
houden en strijden, vooraleer het te laat is. 
Het is vijf voor twaalf. 

Luc Bentein

OPINIE
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TERUGBLIKKEND OP …

… de vernissage van de tentoonstelling  
“De Madammen & gast” op zondag 11 mei …

4 “madammen” en hun mannelijke gast trokken hun tentoonstelling in De Geuzetorre op gang op zondag 11 mei. Met veel “goesting, kleur 
en levenswijsheid” verwelkomden zij iedereen graag op onze mooie locatie en leidden hun bezoekers rond langs hun nieuwste creaties.  

… de voorstelling  
“The French Captain” op maandag 19 mei … 

Op maandag 19 mei herdachten onze Grijze Geuzen WO II met een muzikale show die muziek uit de ‘30er jaren - tot en met de ‘50er jaren 
bracht. “The French Captain in eigen persoon entertainde een goed gevulde zaal met de meest populaire songs en chansons uit die periode.
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… de dagtrip naar Zeeland op zaterdag 17 mei …

Wat een dag. De zon scheen niet alleen 
buiten, maar ook in onze harten. Op 17 
mei werden we warm onthaald door onze 
vrijzinnige vrienden van het Humanistisch 
Verbond Zeeland in het Industriemuseum 
in Sas van Gent. Onder het genot van 
koffie, thee en versgebakken koffiekoeken 
stelden we kort onze werking aan elkaar 
voor. Vragen, ideeën en verrassende 
inzichten vlogen over en weer, zo legden 
we die dag een unieke brug tussen België 
en Nederland.

Vervolgens werd het museum voor ons 
geopend met een boeiende, gegidste 
rondleiding. Interactief en vol eyeopeners: 
wie had gedacht dat machines zulke 
verhalen konden vertellen? Terwijl de 
stoomfluit van oude fabriekspanden nog 

in onze oren nagalmde, stapten we weer 
de bus in. Dankzij de enthousiaste curator 
begrepen we nu in één klap hoe het 
havengebied in elkaar steekt, een perfecte 
voorbereiding op de lunch in Restaurant 
Auberge des Moules. Het was een culinair 
hoogtepunt om in te lijsten: sommigen 
overwogen zowaar spontaan te verhuizen 
naar Zeeland en dit alles terwijl de zon ons 
gezelschap hield.

Na dit smulfestijn vervolgden we onze tocht 
naar Middelburg voor een onvergetelijke 
rondvaart. Met humoristische anekdotes 
van de kapitein, water zo kalm dat de zon 
zich spiegelde in elke rimpel, en verhalen 
over het rijke verleden én de moderne 
charme van de stad.

Aangemeerd in het historische hart van 
Middelburg, zetten we te voet koers naar 
het centrum. In ongeveer tien minuten 
bevonden we ons midden in één van 
de mooiste monumentensteden van 

Nederland. we genoten van vrije tijd op de 
Markt: Flaneerden door pittoreske straatjes, 
of luisterden naar de enthousiaste gids 
van het Humanistisch Verbond Zeeland of 
ploften neer op een zonnig terrasje voor 
een verfrissend drankje.

Moe maar voldaan keerden we huiswaarts. 
Dank aan álle deelnemers voor jullie 
enthousiasme, stiptheid en fantastische 
gezelschap. Jullie maakten het de reisleider 
nét iets gemakkelijker.

We verwelkomen jullie graag op onze 
volgende uitstap op 19 september. Deze 
keer blijven we in eigen streek en is 
het programma samengesteld door de 
Grijze Geuzen. Alle praktische info en 
inschrijvingsdetails vinden jullie in de 
septembereditie van de Fakkelkrant. Tot 
dan en blijf vrijzinnig genieten.

(Ivan Vrindts)

TERUGBLIKKEND OP …
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TERUGBLIKKEND OP …

… De Vissershulde 
    Dag der Zeelieden op zaterdag 26 april …

Op zaterdag 26 april 2025 vond in 
het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 
De Geuzetorre een sfeervolle en diep 
ontroerende vissershulde plaats ter 
nagedachtenis van vissers en andere 
zeelieden die het leven lieten op zee. De 
jaarlijkse plechtigheid, georganiseerd door 
het VLC Oostende in samenwerking met 
de stad Oostende en het Maritiem Instituut 
Mercator, bracht tientallen nabestaanden, 
maritieme professionals en sympathisanten 
samen.

De plechtigheden begonnen om 10u15 met 
een ontvangst in VLC De Geuzetorre, gevolgd 
door een vrijzinnige herdenkingsceremonie 
met toespraken en muziek. Aansluitend 
vond een bloemenhulde plaats aan het 
monument voor op zee gebleven vissers 
bij het Maritiem Instituut Mercator. De 
voormiddag werd afgesloten met een 
receptie in De Geuzetorre, waarna in de 
namiddag de deuren van het instituut 

open gingen voor het publiek tijdens een 
opendeurdag.

De herdenking werd ingeleid door Edgard 
Brunet, voorzitter van het VLC, die 
benadrukte dat deze vrijzinnige plechtigheid 
openstaat voor alle levensbeschouwingen 
en een moment van verbondenheid biedt 
voor iedereen die een band voelt met de 
zee. “De zee geeft, maar neemt ook,” 
klonk het in zijn toespraak. Hij herinnerde 
aan de gevaren van het leven op zee, 
en bracht hulde aan de ongeveer 2000 
zeelieden wereldwijd die jaarlijks niet meer 
thuiskeren.

Een beroep met risico’s

Brunet verwees ook naar het groeiende 
aantal jongeren dat kiest voor een 
opleiding in de zeevisserij, met dit jaar 
een recordaantal van 67 starters aan 
het Maritiem Instituut Mercator. Dankzij 
moderne tools zoals een vaarsimulator 
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en praktijkervaring op het vissersschip 
'Oostende 29 Broodwinner', worden 
deze leerlingen klaargestoomd voor 
een toekomst op zee. Toch blijft het een 
risicovol beroep. Sinds 2009 kwamen in de 
Vlaamse visserij 17 vissers om het leven bij 
132 ernstige arbeidsongevallen.

Eerbetoon aan Glenn Vandewalle

Een bijzonder aangrijpend moment was 
de getuigenis over Glenn Vandewalle, een 
50-jarige visser die op 5 januari 2025 
overboord sloeg tijdens het werk op de 
Z.45 “Jerki” en het ongeval niet overleefde. 
Hij was volgens zijn neef “een kat met 
negen levens”, maar dit keer kwam de hulp 
te laat. Het incident onderstreept nogmaals 
het belang van veiligheid aan boord.

Gastspreker Joris Surmont over 
humaniteit op zee

Door het uitvallen van de voorziene spreker, 
nam Joris Surmont, voorzitter van The Link 
vzw en jarenlang betrokken bij de hulde, het 
woord. In een pakkende bijdrage bracht hij 
het heroïsche verhaal van Salvatore Todaro, 
de Italiaanse duikbootcommandant die 
tijdens WOII Belgische drenkelingen redde 
van het getorpedeerde schip SS Kabalo. 
Surmont bracht het verhaal in het licht van 
de actuele vluchtelingenproblematiek en 
de groeiende onverschilligheid tegenover 
menselijk leed. Hij riep op tot solidariteit, 
moed en moreel leiderschap, waarden die 
Todaro tot het einde belichaamde.

Symbolisch slot met bloemenhulde en 
stilte

De ceremonie werd muzikaal begeleid 
door Lander Hoste en Joachim Dellaert, 

met onder meer “Le Port Ostendais”, 
“Sailing Home” en “We’ll Meet Again”. 
Nadien volgde een bloemenhulde aan het 
monument voor op zee gebleven zeelieden 
aan het Maritiem Instituut Mercator. 
Vertegenwoordigers van de stad Oostende, 
verschillende vrijzinnige organisaties, 
scholen en maritieme verenigingen legden 
kransen neer.

In een vriendschapsketen gaven 
aanwezigen elkaar symbolisch de hand 
tijdens een minuut stilte. De plechtigheid 
eindigde met “The Last Post”, geblazen 
door Klaas Moerman.

“Zelfs de zee buigt haar hoofd”

Patrick Vancraeynest, leerkracht zeevisserij 
en zelf oud-zeevissersman, sloot de 
herdenking af met een emotionele 
boodschap: “Voor velen kwam de hulp 
te laat. Velen kunnen het niet meer 
navertellen. Voor hen zijn wij hier – om te 
tonen dat we hen niet vergeten zijn. Zelfs 
de zee buigt haar hoofd.”

TERUGBLIKKEND OP …
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Activiteitenkalender juli-augustus 2025

JULI
MAANDAG 7 JULI 10u 
(onder voorbehoud van mooi weer)
Fietstocht langs de nieuwe werken van de Crystal Ship.
Inschrijven verplicht.

AUGUSTUS
ZONDAG 10 AUGUSTUS 10u30 
Geleid bezoek aan de tentoonstelling Het is zondag op zee 
in de Venetiaanse Gaanderijen. (collectie MuZee). 

Woensdag 20 augustus 14u30  
geleid bezoek aan het Permeke-museum te Jabbeke. 

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. Contactpersoon: voorzitter Sonja De Craemer, 
Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende • tel 059-80 21 41 • sonja.decraemer@skynet.be • www.willemsfondsoostende.be

WILLEMSFONDS

... het Feest Vrijzinnige Jeugd van zondag 25 mei ...
Met 142 deelnemers waren ze, de feestelingen van het 66ste Feest Vrijzinnige Jeugd, dit jaar onder het motto 'Er was eens'.
De datum voor 2026 ligt ondertussen ook al vast: zondag 24 mei 2026, opnieuw in de Coretec Dome! 

TERUGBLIKKEND OP …
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GRIJZE GEUZEN

ZOMERFEEST GRIJZE GEUZEN OPNIEUW GROOT SUCCES.

Het traditioneel zomerfeest op vrijdag 13.06 was opnieuw een enorm succes. Met meer dan 130 deelnemers waren de zalen in De 
Geuzetorre opnieuw tot in alle hoekjes gevuld. Eerst werd er gestart met een sprankelend aperitief vergezeld van enkele hapjes. Een 
rijkelijk koud buffet met afwisselend vis en vlees kon vervolgens iedereen bekoren. Naar jaarlijkse gewoonte wisten onze gekende 
muzikanten Bart en Dario opnieuw de ganse zaal in vervoering te brengen. Ondertussen konden enkele lieftallige dames de tombola 
met prachtige prijzen aanbieden en werd er nog besloten met een heerlijke koffie of thee en een dessertbordje om de gaatjes te vullen. 
Op het einde van de namiddag trok iedereen tevreden en voldaan huiswaarts en werd de eerste helft van het werkjaar 2025 succesvol 
afgesloten.

PETANQUE IN DE ZOMERMAANDEN :

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de  
liefhebbers van het petanque spel opnieuw 
aan hun trekken komen in de zomermaan-
den. Op de maandagnamiddagen in juli en 
augustus zal onze verantwoordelijke Ivan 
jullie met veel geestdrift ontvangen. Laat 
de bollen rollen en dit telkens met start 
vanaf 14u00.

KOERSBAL LEEFT MEER DAN OOIT IN DE GEUZETORRE

Wie had gedacht dat een eenvoudig balletje 
zoveel mensen kon samenbrengen? Onze 
koersbalmomenten op maandagmiddag 
zijn intussen uitgegroeid tot een vaste 
waarde binnen ons centrum. Met bijna 
dertig enthousiaste deelnemers, meer 
dan ooit tevoren, kunnen we gerust 
spreken van een succesverhaal.

Koersbal is laagdrempelig, ontspannend 
én verrassend competitief. Er wordt 
gelachen, gespeeld en geapplaudisseerd 
— telkens in een warme en respectvolle 
sfeer. Onze nieuwste groepsfoto zegt 
eigenlijk alles: een diverse groep 

mensen die zich verbonden voelt, niet 
alleen door het spel, maar ook door 
de fijne ontmoetingen die het met zich 
meebrengt.

Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken 
of speel een spelletje mee. We voorzien 
begeleiding en materiaal voor wie het 
wil proberen. Ervaring is absoluut geen 
vereiste, een gezonde dosis goesting des 
te meer.

Voel je welkom op maandagmiddag in De 
Geuzetorre. Samen maken we deel uit van 
een bruisende vrijzinnige gemeenschap 
waar ontmoeting centraal staat.

Meer weten of meteen aansluiten? Neem 
contact op met mevr. Nicole Willaert 
(0472 23 71 17) of dhr. Ivan Vrindts 
(0478 04 58 99), of stuur een mailtje 
naar ivan.vrindts@gmail.com.

NAZOMERSE FIETSTOCHT : 

5 SEPTEMBER 2025

Na de hopelijk zonnige zomer starten 
wij met de sportieve Grijze Geuzen 
op 05.09 met een leuke fietstocht 
doorheen het Oostendse hinterland. 
Om de beentjes even te strekken, 
maken we er een ontspannende 
namiddag van met een terrasje als 
tussenstop en in het totaal een 35 tal 
km. We rijden in een groepje van max 
15 personen en houden de snelheid 
beneden de 20 km/u.

We kondigen deze activiteit nu reeds 
aan omdat bij het verschijnen van de 
Fakkelkrant in september dit echter te 
kort bij is.

INSCHRIJVEN ECHTER VOORAF vanaf 25.08 bij Lieven Brusseel per mail : 
lievenbrusseel@telenet.be of telefonisch op nr. 0477/37.41.71. Alzo kunnen we 
voorzien in de nodige begeleiders. We verzamelen om 13u30 op de parking van het 
VLC om rond 13u45 te vertrekken. Bij slecht weer (regen of te sterke wind) worden de 
ingeschreven persoonlijk verwittigd indien de fietstocht zou worden afgelast.
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GRIJZE GEUZEN

CREATIEVE NAMIDDAGEN TEKENEN EN SCHILDEREN IN DE GEUZETORRE

Sinds dit voorjaar zijn we van start gegaan met een kleinschalige teken- en schildergroep, 
en met zeven enthousiaste deelnemers was het meteen raak. Onder de deskundige 
begeleiding van Danny, onze ervaren kunstschilder, ontdekken we samen nieuwe 
technieken en achtergronden. Of je nu je eigen project verder wilt uitwerken of net voor het 
eerst een penseel in de hand neemt, Danny staat klaar met tips, persoonlijke feedback en 
inspirerende voorbeelden.

De sfeer is ontspannen en hartelijk: er is ruimte voor vragen, voor een babbel én voor 
een gezonde dosis humor. Beginners en gevorderden vullen elkaar perfect aan, en de 
verbondenheid in de groep zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt. Zie de bijgevoegde 
groepsfoto’s en sfeerbeelden om een idee te krijgen van de creatieve energie die er telkens 
heerst.

Goed nieuws: het bestuur heeft beslist dat we vanaf september niet langer één, maar twee 
keer per maand zullen samenkomen! Zo krijg je nog meer gelegenheid om aan je werk te 
sleutelen en je artistieke netwerk uit te breiden.

Geïnteresseerd? Leden kunnen gratis deelnemen. Kom gewoon eens langs om te zien hoe 
het eraan toe gaat. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij, dus aarzel niet om je creativiteit de vrije 
loop te laten in een warme, vrijzinnige familiesfeer.

Voor meer informatie of om je in te schrijven, kan je terecht bij Ivan Vrindts via 0478 04 58 
99 of ivan.vrindts@gmail.com. We kijken ernaar uit je te verwelkomen!

MANILLENPRIJSKAMP :

De eindstrijd in het kampioenschap 2024 
– 2025 kende dit jaar zijn beslissing in de 
laatste speeldagen. Tot en met speeldag 
18 op de 20 speeldagen was het uitermate 
spannend en wisselde de leidersplaats om 
de haverklap. Op de 19de speeldag wist 
Roland Pieters een serieuze optie te nemen 
op het kampioenschap door een dubbele 
driepunter te verzilveren en op de laatste 
speeldag zijn leidersplaats te handhaven. 
Voor de subtop werd het nog met een 
vijftal kandidaten bikkelen en bleef er een 
sprankeltje hoop over. Freddy Buffel kon 
zijn titel van vorig jaar niet herhalen maar 
wist nog de 2de plaats in te palmen en “ 
lucky boy “ Jean Vandamme maakte nog 
een reuzensprong naar de 3de plaats.

Verder mochten we opnieuw terugblikken 
op een uiterst geslaagd seizoen met een 
gemiddelde aanwezigheid van meer 
dan 10 tafels. Dit alles is echter niet 
mogelijk zonder de zeer gewaardeerde 
hulp van de mensen achter de bar, die 
de dorstige kelen van de kaarters weten 
te lessen. Als verantwoordelijke voor de 
kaartnamiddagen mocht onze voorzitter 
dan ook een kleine attentie schenken 
alsook een speciaal woordje van dank 
richten aan de barkeepers Ivan Vrindts en 
zijn echtgenote Renée Vanduyver, Daniel 
Dumarey en Fran Volckaerts.

Op naar een nieuw seizoen in september!
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1 PIETERS Roland 60 43 6834

2 BUFFEL Freddy 57 38 6302

3 VANDAMME Jean 54 37 6284

4 DIERAERT Patrick 60 36 6552

5 PUYSTIENS Ronald 60 36 6504

6 HAVERMAET Pierre 60 35 6550

7 NUYTS Walter 60 35 6462

8 MARCELIS Marina 57 35 6166

9 STRUMANE Jacky 54 35 5768

10 BEIRENS Rony 60 34 6463

11 DEMUYNCK Luc 60 32 6292

12 BRUSSEEL Lieven 60 32 6250

13 MEESSCHAERT Dirk 54 32 5696

14 DECLERCK Marie Therèse 60 31 6224

15 CAPITAINE Nicole 60 31 6035

16 RAU Roger 60 30 6328

17 LAMBRECHT Robert 60 30 6159

18 VANDENBERGHE Roel 60 30 5945

19 MYLE Carine 60 29 6218

20 KARPEZ Michel 51 29 5305

21 VANDERWAL Liliane 60 28 6199

22 PEYS Alice 60 28 6101

23 VAN CAUWENBERGH Rob 57 28 5899

24 MOLLEMAN Patrick 60 28 5843

25 DEVRIENDT Luc 60 27 6037

26 LOOTENS Laurent 48 27 5027

27 VAN LEUVENHAEGE Erna 60 26 6035

28 DUDAL Roland 45 26 4648

29 VANBILLEMONT André 60 25 6104

30 VERGOTE Dirk 57 25 5764

31 POPELIER Julien 45 25 4748

32 COOLEMAN Jacqueline 60 24 5944

33 COLPAERT Annie 60 24 5571

34 DUTRIEUE René 45 24 4444

35 WEEK Georges 57 23 5539

36 DEVOS Nadine 48 23 4789

37 PIERRE Milo 60 20 5701

38 DENIZELLES Gilbert 48 20 4749

39 VYNCKE Yvonne 42 20 4486

40 SCHOONJANS Danny 36 20 3592

41 VANDERWAL Diane 60 19 5534

42 PAUWELS Andre 39 18 3620

43 LAUWEREINS Nadine 48 17 4531

44 SCHOOLMEESTER Ingrid 36 17 3534

45 DUTREEUW Marie Louise 42 16 4016

46 DELANGHE Ronny 30 16 3345

47 MORREEL Daniel 33 15 3022

48 KETERS Liona 33 14 3369

49 BOEYDEN Steve 33 14 2996

50 VANDUYVER Renée 21 12 2259

51 JANSSENS Maurice 21 11 2192

52 VAN HECKE Edith 18 11 1871

53 MOOCK Hedwig 21 10 2261

54 VAN THEMSCHE Nicole 24 9 2209

55 VOLCKAERTS Fran 9 5 1017

56 CORVELEYN Chris 6 5 706

57 CALLEBAUT Norbert 6 2 582
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SCHOOLKEUZE NC ZEDENLEER OOSTENDE

Tijd om te kiezen! 

UW KIND GAAT NAAR HET EERSTE LEERJAAR …
…  dan dient u een keuze te maken uit de cursussen 

van de volgende levens beschouwingen: 
∙ Katholieke godsdienst 
∙ Protestantse godsdienst 
∙ Orthodoxe godsdienst 
∙ Anglicaanse godsdienst 
∙ Israëlitische godsdienst 
∙ Islamitische godsdienst 
Of 
Niet-Confessionele Zedenleer

 De lessen niet-confessionele zedenleer richten zich 
tot kinderen van ouders die niet tot een kerk of religie 
behoren.  

WAT BIEDT DE CURSUS?
In de lessen niet-confessionele zedenleer leren 
jongeren vrij en zelfstandig denken en handelen op 
een vrijzinnig-humanistische basis. Dit wil zeggen: via 
het vrij onderzoek, op een a-dogmatische manier, door 
de mens en het geluk van de mens centraal te stellen.

JONGEREN LEREN …
…  van alles over zichzelf en over wat mensen denken 

en doen; 
… nadenken over hoe ze willen leven; 
… waarom ze iets doen of juist niet doen; 
…  hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen 

omgaan.

De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de 
anderen en de wereld om je heen. Niet-confessionele 
zedenleer betekent een morele vorming waarin actief 
leren centraal staat. Dat wil zeggen dat de kinderen 
de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. 
Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken 
beter integreren en toepassen. 

WAT DOEN WIJ?
Aan de hand van concrete situaties of verhalen die 
aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen 
kinderen zich inleven in de gedachten en gevoelens 
van anderen. Tevens leren ze hun eigen gevoelens en 
gedachten onderzoeken. Via allerlei gespreksvormen 
leren de leerlingen moraal dat niet iedereen dezelfde 
mening heeft, leren ze de mening en argumenten van 
anderen kennen en leren ze vrij en zelfstandig denken.

Via diverse spelvormen leren de kinderen zich zowel 
verbaal als niet-verbaal uit te drukken en leren ze 
handelen volgens hun eigen inzichten. Door middel 
van een groepswerk leren ze samenwerken, taken 
verdelen, verantwoordelijkheid nemen, op een 
verdraagzame en respectvolle manier met elkaar 
omgaan.

Allemaal leuke manieren waarmee we kinderen 
laten groeien tot fijne autonoom denkende en 
handelende jongeren. Jongeren die met respect en 
verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en 
rechtvaardige manier, zich willen engageren om mee 
te bouwen aan een humanere wereld.

In de volgende Oostendse scholen kan uw (klein)kind 
kiezen voor de lessen Niet-Confessionele Zedenleer. 
Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met 
de school in kwestie. U vindt alle gegevens hieronder!

BASISSCHOLEN 

Basisschool De Groeiboom
H. Serruyslaan 28, 8400 Oostende
T 059/70.89.30
E info@degroeiboom.be   
www.degroeiboom.be   

Basisschool Stene
Steensedijk 352, 8400 Oostende
T 059/50.06.91
E info@basisschoolstene.be  
www.basisschoolstene.be  
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SCHOOLKEUZE NC ZEDENLEER OOSTENDE

Basisschool Vogelzang
Haverstraat 9, 8400 Oostende
T 059/50.10.99 
E info@govogelzang.be of 
directeur@govogelzang.be 
www.govogelzang.be

Leefschool De Vlieger 
Rogierlaan 12, 8400 Oostende
T 059/51.22.35 
E info@leefschooldevlieger.be 
www.leefschooldevlieger.be

MPIGO De Vloedlijn 
(Medisch Pedagogisch Instituut 
GemeenschapsOnderwijs)
Maurits Sabbestraat 2, 
8400 Oostende
T 059/50.74.90
E info@devloedlijn.be of 
directeur@devloedlijn.be  
www.devloedlijn.be

GO! Basisschool Kroonlaan
Kroonlaan 18, 8400 Oostende
T 059/70.42.95 
E info@kroonlaaan.be  
www.kroonlaan.be

GO! Basisschool August 
Vermeylen
Schermplantenstraat 36, 
8400 Oostende
T 059/70.95.12 
E info@vermeylenschool.be  
www.vermeylenschool.be

GO! Basisschool de morootjes 
Thomas Van Loostraat 56, 
8400 Oostende
T 059/32.27.45 
E info@demorootjes.be 
www.demorootjes.be

GO! Basisschool De Puzzel 
Afdeling Zandvoorde
Zandvoordedorpstraat 53, 
8400 Oostende
T 059/26.74.95 
E info@godepuzzel.be
www.godepuzzel.be

GO! Basisschool De Puzzel 
Afdeling Meiboom
August Vermeylenstraat 71, 
8400 Oostende
T 059/70.42.40
E info@godepuzzel.be
www.godepuzzel.be

GO! Basisschool 
Hendrik Conscience
Stuiverstraat 81, 8400 Oostende
T 059/70.87.46 
E info@conscienceschool.be 
www.conscienceschool.be

GO! Freinetschool 
De Zonnebloem
Ieperstraat 5, 8400 Oostende
T 059/80.78.75
E info@zonnebloemoostende.be  
www.zonnebloemoostende.be

SECUNDAIRE SCHOLEN

Athena Campus Centrum
Leon Spilliaertstraat 31, 
8400 Oostende
T 059/70.16.92 
E centrum@athenaoostende.be

Athena Campus Stene
Steensedijk 495, 8400 Oostende
T 059/50.52.61
E pegasus@athenaoostende.be

Athena Campus Olympus
Schapenstraat 45, 8400 Oostende
T 059 79 99 13
E olympus@athenaoostende.be 
www.athenaoostende.be

Centrum Deeltijds Onderwijs
Schapenstraat 45, 8400 Oostende
T 059/70.77.50 
E coordina tor@deeltijds onderwijs.com 
www.deeltijdsoostende.be

Ensorinstituut
Generaal Jungbluthlaan 4, 
8400 Oostende
T 059/50.09.31 
E oostende@ensorinstituut.be
www.ensorinstituut.be

Vesaliusinstituut
Leffingestraat 1, 8400 Oostende
T 059/70.68.70 
E info@vesaliusinstituut.be  
www.vesaliusinstituut.be

Maritiem Instituut Mercator
Mercatorlaan 15, 8400 Oostende
T 059/70.40.19 
E jan.denys@maritiemonderwijs.be
www.maritiemonderwijs.be

Buitengewoon  
Onderwijs Aan Zee
Ter Zee
M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende
T 059/70.34.68
E info@terzee.be  

De Branding
M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende
T 0492/33.99.86
E info@ov4debranding.be 
www.busoaanzee.be
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Tijd om te kiezen! 

UW KIND GAAT NAAR HET EERSTE LEERJAAR …
…  dan dient u een keuze te maken uit de cursussen 

van de volgende levens beschouwingen: 
∙ Katholieke godsdienst 
∙ Protestantse godsdienst 
∙ Orthodoxe godsdienst 
∙ Anglicaanse godsdienst 
∙ Israëlitische godsdienst 
∙ Islamitische godsdienst 
Of 
Niet-Confessionele Zedenleer

 De lessen niet-confessionele zedenleer richten zich 
tot kinderen van ouders die niet tot een kerk of religie 
behoren.  

WAT BIEDT DE CURSUS?
In de lessen niet-confessionele zedenleer leren 
jongeren vrij en zelfstandig denken en handelen op 
een vrijzinnig-humanistische basis. Dit wil zeggen: via 
het vrij onderzoek, op een a-dogmatische manier, door 
de mens en het geluk van de mens centraal te stellen.

JONGEREN LEREN …
…  van alles over zichzelf en over wat mensen denken 

en doen; 
… nadenken over hoe ze willen leven; 
… waarom ze iets doen of juist niet doen; 
…  hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen 

omgaan.

De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de 
anderen en de wereld om je heen. Niet-confessionele 
zedenleer betekent een morele vorming waarin actief 
leren centraal staat. Dat wil zeggen dat de kinderen 
de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. 
Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken 
beter integreren en toepassen. 

WAT DOEN WIJ?
Aan de hand van concrete situaties of verhalen die 
aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen 
kinderen zich inleven in de gedachten en gevoelens 
van anderen. Tevens leren ze hun eigen gevoelens en 
gedachten onderzoeken. Via allerlei gespreksvormen 
leren de leerlingen moraal dat niet iedereen dezelfde 
mening heeft, leren ze de mening en argumenten van 
anderen kennen en leren ze vrij en zelfstandig denken.

Via diverse spelvormen leren de kinderen zich zowel 
verbaal als niet-verbaal uit te drukken en leren ze 
handelen volgens hun eigen inzichten. Door middel 
van een groepswerk leren ze samenwerken, taken 
verdelen, verantwoordelijkheid nemen, op een 
verdraagzame en respectvolle manier met elkaar 
omgaan.

Allemaal leuke manieren waarmee we kinderen 
laten groeien tot fijne autonoom denkende en 
handelende jongeren. Jongeren die met respect en 
verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en 
rechtvaardige manier, zich willen engageren om mee 
te bouwen aan een humanere wereld.

In de volgende Oostendse scholen kan uw (klein)kind 
kiezen voor de lessen Niet-Confessionele Zedenleer. 
Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met 
de school in kwestie. U vindt alle gegevens hieronder!

BASISSCHOLEN 

Basisschool De Groeiboom
H. Serruyslaan 28, 8400 Oostende
T 059/70.89.30
E info@degroeiboom.be   
www.degroeiboom.be   

Basisschool Stene
Steensedijk 352, 8400 Oostende
T 059/50.06.91
E info@basisschoolstene.be  
www.basisschoolstene.be  
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WORD 
LEERKRACHT 
NIET-
CONFESSIONELE 
ZEDENLEER
Beste Vrĳdenker, 

Wil jĳ mee het verschil maken 
en jongeren kritisch leren 
denken in een wereld die bol 
staat van misleiding, fake news 
en complottheorieën?  
Overweeg dan om leerkracht 
niet-confessionele zedenleer 
(NCZ) te worden. 

Ben je (m/v/x) vrĳdenker, 
filosoof, moralist, humanist, 
rationalist, kritisch denker, eco-
modernist, effectief altruïst, 
atheïst… of een fijne mix van 
dit alles? 

We need you for NCZ! 

Bekijk hier de 
mogelijkheden 
van(uit) jouw 
diploma: 
www.rikz.be 

Werken met 
jongeren in de klas 
is sowieso kicken! 
Iedereen zou het 

eens moeten 
proberen. Misschien 
blijkt het wel jouw 

passie! 





DAG VAN DE VRIJZINNIGE TOERIST 
JOURNÉE DU TOURISTE LAÏQUE 
Kom mee verbroederen met vrijzinnigen uit alle windstreken van het land! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 20 juli 2025 
11.00 uur 

VLC “De Geuzetorre” 
 

gratis tombola, drankje en frietjes aangeboden  
  live jazz band 
 unieke sfeer  

 
Een organisatie van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw 

“De Geuzetorre” – Kazernelaan 1 – 8400 Oostende 
info@vlcdegeuzetorre.be   www.vlcdegeuzetorre.be  


